
De positie, die Nederland, als neutrale staat te midden

van den wereldoorlog inneemt, wordt beheerscht door

tweeërlei vraagstuk ; het ééne terugziende op 't verleden,

het tweede doelende op de toekomst.

De eerste vraag komt hierop neder, of Nederland, histo-

Tisch-geographisch, sterkere „Seelenverwandtschaft" van

zich doet uitgaan naar de Westersche of naar de Oostersche

Mogendheden ; en de tweede plaatst ons voor de gis,

welke uitkomst van den huldigen oorlog, bij eind-vrede,

^oor Nederland het minst bedenkelijke karakter zal dragen.

Wat nu het eerste probleem aanbelangt, zijn de historische

en geographische aanrakingspunten, die ons land met de

Westelijke Mogendheden steeds gehad heeft, veel talrijker

en gewichtiger, dan men zich dit in Duitschland veelal voor-

stelt. Het stamoord van ons Koninklijk Huis is het stedeke

N.B. In Die Woche, het bekende Duitsche weekblad, valtede
redactie het plan op, om uit Neutrale landen een stem te doen
uitgaan, die de positie aangaf, waarin men zich ten opzichte van
den wereldoorlog meende te moeten plaatsen. Een artikel over
Noorwegen opende deze reeks. En toen daarop de redactie zich

lot Dr. Kuyper wendde, om in gelijken geest de neutrale positie

van Nederland uiteen te zetten, verklaarde deze zich bereid aan
dit verzoek te voldoen. Het artikel dat hij daartoe inzond, werd
opgenomen in Die Wocfie van 23 December. Sinds echter drong
men ervan onderscheidene zijden op aan, ditartikel ten onzent ver-

taald te zien verschijnen. Hieraan wordt hiermede voldaan. Van-
zelf verloor het door de vertaling. Een vertaling geeft nooit
wat het origineel bnod. Die Woche gaf voor de vertaling

haar toestemming. Krankheid is oorzaak, dat de schrijver

van het origineel niet in elk opzicht voor de juistheid der
vertaling in het Nederlandsch kan instaan


