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„Om de oude wereldzee" heeft opgemerkt omtrent den overwegen-

den invloed, die de valsche propheet Mahomed uitoefent op het volks-

leven der natiën die den Islam hebben aangenomen, schreef hij weder

een artikelreeks getiteld „Pro Rege", of het Koningschap van Chris-

tus, later in boekvorm uitgegeven. Wederom een groot werk, uit

drie deelen bestaande, waarin geijverd wordt evenals in een artikelen

reeks in de Standaard, voor een Christelijke Overheid.

Daarna schreef Dr. K u y p e r een werk over de Voleinding, dat,

als het boekwerk verschijnt, uit drie deelen, elk van duizend blad-

zijden, zal bestaan.

Hij begon daarmede op 75-jarigen leeftijd en zes jaren zijn er aan

besteed. In de Roomsche Maasbode stond daarover het volgende:

„In dit oeuvre, dat over de laatste tijden der wereld schrijft, in het

licht der Openbaring, gaat Dr. K u y p e r vanaf de schepping der

Wereld door alle oud- en nieuw-testamentische Schriftuurboeken

heen tot in het Boek der Openbaring van den H. Johannes; welk

laatste boek der H. Schriftuur vers voor vers besproken wordt

Welk een werk! Wij schreven naar eenige zeer voorname interna-

tionale Katholieke uitgevers of soms een dergelijk Katholiek groot

werk bestond over de Voleinding Het antwoord luidde allerwe-

gen: Neen! L é o n B 1 o y's werk „Au seuil de TApocalypse" is niets

van dezen aard.

Wanneer wij als in vogelvlucht even herdenlcen, wat ons vooral

getroffen heeft in dezen Gereformeerden dom, dan is het de schitte-

rende belijdenis van des grijsaards geloof in de Verlossing door

Christus en Zijne handhaving, ook weer in 't slotartikel, van het Recht

en de Eer van Christus tot in de Voleinding der tijden.

Nimmer lazen wij zulk een heerlijke beschouwing over het Godde-

lijk inwerken op het menschelijk intellect der profeten, of hoorden wij

zulk een grootschen Goddelijken harpslag in de snaren van het ge-

moedsleven van den Psalmdichter.

Hoe treffend schrijft hij over Saul en David. Welk een ontroerend

beeld schildert K u y p e r ons van 't wezen van Nebukadnezar en zijn

droom. Hoe vol majesteit laat hij alle profeten langs ons treden. Of

de Apostelen, waar zij wijzen naar het einde der Tijden.

Als rag verscheurt hij alle moderne critiek op de Bijbelboeken. Het

verwonderlijkst is, dat hij dat doet in zinnen, voor alle kleine luyden


