
DR. KUYPER ALS MINISTER.

Kiiyper (tot den bode): En hoe vind ie

me nu?

Bode: Prachtig! Weet u aan ivien u me
een beetje denken doet? Aan uw voorgan-

ger, Minister van Houten . . . En waar
moet ik üw oude plunje nu brengen?

Kuyper: Och, stuur ze maar naar de War-
.noesstraat . . . aan De Standaard; hier heb

ik ze niet noodig.

(De Amsterdammer. 15-12-'01.)

Joh. Braakensiek.

Bij de alg. beschouwingen hadden onderscheiden Kamerleden ge-

schriften van Dr. Kuyper meegebracht om hem te bestoken. Dr. Kuyper
somde op hetgeen hij in 30 jaar geschreven had, om dan, na eenige
misvattingen te hebben afgewezen, te zeggen: ,,Overigens zij opge-
merkt, dat ik nooit bereid zal bevonden worden om, wanneer men mij

met die oude plunje van dertig jaar geleden hier komt aandragen,
daarop te antwoorden." 16


