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Jaren zullen verstrijken, voordat de man, die thans ten grave

daalt, naar juistheid kan worden gericht. Zijn tijdgenooten moe-
ten dit aan het nageslacht overlaten,"

Ja, die tijd zal komen, wanneer volkomen onpartijdig de historie

schrijven zal de beteekenis van het werk Gods, waartoe Dr,

Kuyper het instrument was in Kerk en Staat van de lage landen
aan de zee.

IN DE STERFKAMER.

Weinigen is het gegeven geweest, dezen betreurden doode op
zijn stervenssponde te zien. Wij hebben hem niet ,,tekijk gesteld",

noch „ter bezichtiging uitgestald ', opdat we den mensch zouden
eeren.

Stof zijt ge

En toch, ons volk haakte er naar, iets te weten, iets te hoorcn,

en daarom is het, dat we overnemen wat de heer Den Ouden ons
sober en zakelijk meedeelt, als hij zegt het voorrecht te hebben
gehad een blik te mogen slaan op het stoffelijk overschot van
onzen leider.

De breede, geweldige kop — in politieke caricaturen ons zoo
vaak overdreven geteekend — is ingeslonken, schier tot onher-
kenbaar wordens toe. Het oog, dat zoo tintelend de gelederen der

,,kleine luyden", op den Deputatendag ter heirvaart opgetogen,

met veldheersblik kon overzien, is gesloten. De mond, die met
zeldzame kracht van welsprekendheid bezieling wist te wekken,
tot heilige geestdrift te roepen, zwijgt nu. Het hart, dat zoo warm
klopte voor de eere zijns Gods in Kerk en Staat en Maatschappij,

is stil gezet. . . .

Tot den jongsten dag. Tot het bazuingeluid van den Archangel

ook dit lichaam zal wekken tot eeuwige herleving en aanbidding.

Tot eindeloozen jubel.

,,Dr. Abraham Kuyper is uit dit leven gescheiden,"

Maar hij ging in. . . . in de Eeuwigheid,
En — God, zijn God, onze God leeft!

,,Wie zal het wagen, nog wel in een kort bestek, de leegte te

schetsen, welke het heengaan van dezen grooten geest laat?"

Een leegte, ja, natuurlijk! een leegte laat Dr. Kuyper's
verscheiden na.

Maar — Godlof! die leegte is vol van Hem, Wien alle macht
is gegeven in den hemel en op de aarde. Deze heerschappij van

den Christus Gods heeft Dr. Kuyper ons opnieuw leeren verstaan.

Daarom treuren wij niet
,
.verslagen" bij Dr, Kuyper's graf, maar

we juichen!


