
BRIEF AAN DE UITGEVERS
VAN DEN EERSTEN DRUK

Zeer geachte heeren,

Gij vraagt me, of ik geen bedenking koester tegen herdruk in één
bundel van de beste caricaturcn, waarmee men mij, uit meer dan één
hoek, nu bijna veertig jaren bestookt heeft. Hiermee kunt Ge niet be-
doelen, dat ik fiat voor de uitgave zou moeten verleenen, want het
auteursrecht kan kwalijk bij mij worden gezocht. Ik waag daarom de
onderstelling, dat Gij, na de relatie waarin „Cm de Oude V/ereldzee" ons
bracht, wildet weten, of zulk een caricaturenbundel op mij geen grie-

venden indruk zou maken. En is deze onderstelling juist, dan dank ik U
voor uwe beleefdheid, en haast ik mij U te verzekeren, dat integendeel
zulk een uitgave mij veeleer gelegen komt.

Gelijk ik toch uw photograaf, dien gij mij in Oct. 1907 zondt, te kennen
gaf, plaagden toen reeds mijne huisgenoten mij met het steeds dringen-
der verzoek, om, hun ten gerieve, eene collectie van de beste carica-
turen, die op mij gemunt waren, aan te leggen. Als souvenir bij mijn
70-jarig feest gaven ze aan zulk een collectie zelfs voorkeur. Maar hoe
ik ook zocht en naploos, ik zag al spoedig dat er geen denken aan viel,

om ook maar een tiende van de collectie bij elkaar te krijgen. En zie, nu
neemt Gij u voor, mij v/elhaast in keurig present-exemplaar een veel
vollediger collectie aan te bieden, dan ik ooit had kunnen opspeuren.
Maar niet de mijnen alleen doet Gij er een dienst mee, ook zelf zal

ik uwe uitgave ten zeerste op prijs stellen. Van club noch sociëteit lid,

kreeg ik de overgroote helft van deze caricaturen nooit onder mijn
oogen. Zelf kon ik mij niet op alle uitgaven van dien aard abonneeren,
en zoo was ik meest aangewezen op wat ik hier of daar bij vrienden


