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Elke andere naam wekt slechts liefde in een bepaalden

kring, bij lieden van een eigen vorming, en drijft ook dan

nog slechts op de oppervlakte van het bewogen gemoed

;

maar déze kostelijke Naam van den eenig Dierbare bezielt

élken kring, wekt heilige geestdrift in alle rangen en stan-

den ; en bovenal het is de teedere, de heilige Naam van

Immanuel alleen, die tot op den bodem der ziele neerzinkt,

ja, dieper nog dan die bodem is, ons met goddelijk mede-

doogen weet te verkwikken.

Met Immanuel kunt ge voor God verschijnen

!

Als ge de wereld varen laat en afziet van alle creatuur,

en den schijn er aan geeft, en tegen wil en dank in uw
zonden wordt ingeleid ; en de schrik, de ontzetting van uw
schuld en uw verdoemenisse slaat u om de ziel ; en alles

wordt duister om u en al donkerder pakken zich de wol-

ken van Gods toorne saam, en drijven u als met een on-

weder voort, en dreigen u te doen omkomen op den weg
uwer worstelingen ; — zeg zelf, wat baat u dan alle andere

naam ? Wat zou u dan alle ander schijnsel vertroosten

kunnen ? God blaast het uit met zijn wervelwinden, alle

kunstlicht dat ge in dien nacht der donkerheden zelf ont-

steken woudt, en slechts één schijnsel is er dat in die

duisternis der ziel u weer hope kan toeflonkeren, en dat

schijnsel komt met den Immanuel alleen, als de Ster in

Jacob voor u is opgegaan.

In Jezus lag al uw hope eer ge geboren waart; bij uw
Doop zijt ge in den Naam van Jezus gewijd ; bij al uw
moeite en kommer heeft de liefde Christi u getroost en

opgebeurd ; bij al uw vreugd en uw zielverkwikking

vloeide uit Hem de genieting aan uw hart toe; van Hem
hebt ge het rantsoen voor uw ziele, de vergiffenisse uwer
zonden, uw verzoening en uw voldoening ontvangen ; en

als eens alle namen van menschen, zelfs van uw dier-

baarste panden, op uw lippen besterven zullen, gaat ge

nog met dien Naam van Jezus op de lippen, die plechtige,


