
Christus Kerk viert geen heilige dagen. Alle dagen zijn

voor Gods kind gelijk. Sinds de schaduw wegviel, kleeft

er aan de dagen geen heiligheid meer. En we zouden

bastaardzonen onzer vaderen zijn, indien de Gereformeerde

Kerk in de onderscheiding der dagen terugviel.

Nochtans zijn er, naar onze menschelijke beperktheid,

toch wel dagen van gedachtenis. Dagen, waarop naar

aloude traditie, heel de Christenheid zich, meer dan anders,

bij de herdenking van machtige heilsfeiten, door het Ge-

nadeverbond, vereenigd weet.

Niet alsof het wonder der Vleeschwording en het mysterie

des tijdens en het geheimnis der Opstanding en de ver-

borgenheid van het Pinkstervuur, niet eiken morgen en

eiken avond voor Gods ingeleide kinderen schitteren moes-

ten ; maar het vleesch blijft zoo vaak zwak en loom en

traag, ook al is de geest in ons door den Geest gewillig

gemaakt.

Een belijdenis van die zwakheid is het alzoo, zoo er ook

nu dagen van bijzondere herdenking in stand bleven.

„Dagen van goede boodschap," noemde ik ze liefst, met

een woord aan de H. Schrift ontleend, en voor die dagen

van goede boodschap vroeg men telkens om lectuur, vooral

in afgelegen streken, waar geen vergadering der geloo-

vigen saamkomt. Mag ik voor die dagen dan een viertal

bundels aanbieden?


