
4 EERE ZIJ god!

bewondert, het kan niet anders, maar, o, wat wij, engelen,

u smeeken mogen. Kerke van den Zone Gods, vergeet niet,

allereerst en op het allerhoogst, uit de eigen ziel en met

de ziel uwer kinderkens. Hem lof te geven. Hem dank te

zeggen. Hem de heerlijkheid toe te brengen, die alle din-

gen schiep om zich zelfs wil, en die óók, ja, die bovenal

op het Kerstfeest, luistert van uit den hooge, of wel uit

élk hart en élk huis het „Eere zij God in de hoogste

hemelen !" de diepst opwellende toon is, de toon die heel

uw Kerstfeest beheerscht.

Te denken dat die God om u zou bestaan, ware toch

een gansch goddelooze gedachte. Dus bestaat gij om Hem.

Om niet anders dan om Hem. Al het doel van uw aanzijn,

van uw leven, en van het leven uwer lieven gaat dus op

in dat ééne en eeuwige : „Om dien God en zijn heiligen
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Als dat als vrucht van uw Kerstfeest komt, dan was het

goed. Maar komt dat er niet van, dan telt het niet meê.

Ja, wie weet of het dan geen zonde werd. Een zonde,

met geen kindergeschenken te bedekken en met geen lied-

jes te verdooven. Want, o, als er één dag is waarop wij,

die den dood in ons dragen, diep schuldig zijn, voor de

eere van onzen heiligen God bekommerd te zijn, is het

dan niet als Immanuel komt?
En daarom neem weg, weg uit de Kerke Christi dat

spelen met het heilige ! Dat misbruik van het heiligste en

teederste dat de aarde ooit aanschouwd heeft, om er „een

genotvollen avond" van te hebben, en zich als in een

sagekring te verliezen. Dat doen de ongeloovigen, de las-

teraren van 's Heeren Godheid, ons ook al na. Neen bij

God, ge zult het heilige heilig houden, of de zegen ervan

wordt verbeurd,

o, We misgunnen daarom onzen kinderen hun vreugde,


