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Satan worstelend in de woestijn, tegen de Sciiriftgeleerden

toornend, sciireiend en klagend en bloedzweetend in Geth-

semané, en toch op den derden morgen zoo heerlijk ver-

rezen, het verklaart u. Gemeente ! den weg door doornen

en distelen, dien ge te doorworstelen hebt, zonder u de

hope der overwinning te laten rooven.

Ja, meer nog, dat hartaangrijpend, zielverrukkend Kerst-

feest trekt u voor een oogenblik uit uw manlijke worsteling

in de ongetemperde vreugde van het liefdeleven der eerste

Gemeente terug. Het neemt u uit uw angst en bemoeie-

nissen weg, om u te doopen en te baden in dat vol en

rijk genieten eener liefde, die niet denkt, maar aanbidt,

niet twijfelt, maar dweept, niet aarzelt, maar met het volle

hart zich gewonnen geeft. Het is alsof Jezus weer Kind

voor u wordt, opdat gij weer kinderlijk, van alle zorg en

strijd ontslagen, zoudt kunnen genieten. Het is het ver-

kwikkelijk verblijden, dat bij den lentegeur des nieuwen

levens u overstroomt en de ziel vermeestert, opdat ge in

de koude des twijfelens niet zoudt versterven, en de bloe-

sem weer aan uw stengel zou uitbotten.

Op uw Kerstfeest, dan trekken uw wijsgeeren zich in

in een hoek terug, opdat Gods engelen weer aan het woord
zouden komen.

En als ze dan zoo wegsmeltend in hun hemelmelodieën

zingen van dien Koning, voor wien alle knie zich buigt,

om wiens troon hun Serafs als lijfstaffieren staan, en wiens

macht daarboven straalt en breekt door alle kreitsen des

hemels, en ze u dan zeggen : Die Vorst des hemels is uw
Koning, uw Koning die leeft in alle eeuwigheid! niet

waar. Gemeente 1 dan schaamt ge u uw kleinmoedigheid,

dan voelt ge weer kracht in de aderen uws geloofs bruisen,

en na het koor der engelen invallend, zingt ge dan met
uw kinderen en lieven weer zoo blij en vertrouwend, dat

dat Kindeke uw Heiland, Immanuel uw Koning is; gij de

Bruid des Heerlijken, en Hij de Bruidegom, die u wacht!


