
„ER ZAL EEN STER VOORTGAAN UIT JACOB!"

Er zal een ster voortgaan uit Jacob,

en er zal een scepter uit Israël op-

komen. NuM. 24 : 17.

Immanuel, onze Heiland, is opgegaan als een star in den

nacht ; als een lichtend gesternte temidden der donkerheid.

Waar zijn Naam langs de wolken ruischt, druipt van die

wolken licht neder. En zóó donker kan geen duisternisse

over uw ziel trekken, of als ge Immanuel maar weer in

't oog vat, geniet uw zielsoog in de tinteling van de zaligste

glansen.

Als onze kinderkens zingen : „Geen naam is er zoeter

en beter voor 't hart," dan jubelen ze in dien zang een

zielservaring uit, die, voor hén veel te hoog, door de be-

minden des Heeren verstaan wordt, en waar zij slechts

een Amen op geven uit de vrome trilling van hunkinder-

lijk gemoed.

Jezus is ons één en alles.

Elke andere naam troost slechts voor een wijle, maar

Jezus' Naam spreidt zijn zalige vertroosting tot over het

graf. Elke andere naam is gebonden aan de liefde en toe-

wijding van een enkel volk, maar deze heerlijke Naam
van onzen Jezus ruischt door alle natiën heen. Elke andere

naam is óf voor onze ouden óf voor jongeren van ons

geslacht, maar déze Naam bereidt zich van de lippen der

zuigelingen lof en is nog zoet voor onze ouden van dagen.


