
Een bundel overdenkingen voor de dagen, wier morgen-

stond uit den Kerstnacht opging. Een bundel voor den

Paaschmorgen 'met den Goeden Vrijdag die voorafgaat.

Een derden bundel voor Pinksterdag met de Hemelvaart,

die ons den Pinksterzegen verpandde. En dan eindelijk

een vierden bundel voor Oud- en Nieuwjaar!

Het zijn oude bekenden, maar die ook nu nog een zegen

kunnen brengen, zoo de Koning der Kerk dien er over

gebiedt.

Zij die van Hem afgebeden !

KUYPER.

Amsterdam, 29 November 1887.


