
2 EERE ZIJ god!

aldoor, bij jaren en bij eeuwen. Zij daalden van Gods troon

neder, hoe zouden ze dan dien hoogen, heerlijken God,

die altijd wellende Fontein der eeuwige Liefde vergeten

hebben

!

Zij, die vriendelijke engelen, ze hadden ingetuurd al die

eeuwen lang in het diepe heilgeheimnis van redding en van

zoen. Hun ook was bekend, dat er op die aarde niet dan

goddeloozen woonden ; niemand die goed deed ; ook niet

tot één. En ze hadden zich afgevraagd, hoe hun heilige,

heerlijke, hoog gerechtige God dan zulke goddeloozen zou

kunnen rechtvaardigen. En ze hadden allengs van het

heilplan iets gespeurd, maar toch nooit het gepeild. Ze

hadden soms in al Gods voorbereidend werk zelf mogen
dienen. Ze waren gezonden naar Abraham, en naar wien

van Gods knechten niet. Maar bovenal ze waren eeuw

aan eeuw getuigen geweest van die teedere, heilige, zichzelf

overwinnende majesteit, waarmee God Almachtig en Ont-

fermend, al die eeuwen, dat komen van den Zoon had

beschikt, den weg voor de vleeschwording van het Woord
had geëffend, en alles had doen aanloopen op dat ééne

heerlijke punt, waar het nu met Bethlehem aan toekwam.

En daarom konden ze niet anders dan van God eerst,

van hun God op het hoogst zingen. Van Hem, die het

bereid, die het gewrocht had, en nu schitterde in majesteit,

nu het tot dien Opgang uit de hoogte was gekomen.

En zoo gaat het „Eere zij God!" in hun zang voorop;

niet als om het Kindeke in de schaduw te plaatsen, maar

omdat dit Kindeke Jezus alleen in dien glans groot is ; en

het bij dat Kindeke nooit anders toe mag gaan, dan de

man Jezus het eens betuigen zal : „Ik zoek niet mijn eer,

maar de eere Desgenen die mij gezonden heeft f"

Die Zender, Vader, Zoon en Heilige Geest, der profeten

Aandrijver en Bezieler, en zoo hier ook de Uitzender en

Lastgever van den Messias, Hij moest in Israël toen, en

door de Kerk aller eeuwen, en ook nu nog door ons en


