
Eerwaarde Vaders en Broeders! het is mij opgedragen over //De 
roeping der Gemeente jegens hare Opzieneren" te spreken. Vergeeft mij, 
wanneer ik onder de behandeling van dit onderwerp, zoo geheel i n het 
midden der gemeente te huis behoorende, te veel vergeet, dat ik tot 
u spreek; en dat ik i n het spreken tot u , over de roeping der gemeente 
jegens u , die ernst en warmte mis;, welke men zal gevoelen, wanneer 
men zijne gemeente voor zich heeft, welke men op het harte draagt, en 
welker veiligheid en zaligheid men i n den opbouw van de kennis der 
waarheid en in het wandelen i n de instellingen van Gods huis, ziet. 

T E K S T : 
H e b r e e n X I I I : 17a. 

Z l J T UWEN VOORGANGEREN G E H O O R Z A A M , E N ZIJT H U N ONDERDANIG. 

God beveelt hier Zijne gemeente betamelijke gehoorzaamheid jegens 
hare Opzieneren. Dezen dragen den naam van voorgangers, leidslieden, 
omdat ze de kudde moeten regeren, door redelijke aanwijzing en voor­
gang. E n , daar sommigen ook arbeiden i n het woord en de Heere, én an­
deren zich uitsluitend aan de regering wijden: zoo mag de gevorderde ge­
h o o r z a a m h e i d op den noodzakelijken leerl ingszin, en de o n d e r ­
d a n i g h e i d op de onderwerping aan de regering zien. 

Vooreerst, Laat i k ter toebereiding, een woord spreken o v e r 
de g e h o o r z a a m h e i d a a n de m a g t e n i n h e t a l g e m e e n . 

Dan, O v e r d e n g e v o r d e r d e n l e e r l i n g s z i n ; h e t r e g t 
g e b r u i k m a k e n v a n de H e e r e . 

Daarna, O v e r de o o t m o e d i g e o n d e r w e r p i n g a a n d e 
r e g e r i n g , en 

Eindelijk, O v e r h e t o n d e r h o u d e n , e e r e n e n l i e f h e b b e n 
d e r O p z i e n e r e n . 

I . I e t s o v e r d e g e h o o r z a a m h e i d a a n d e m a g t e n 
i n h e t a l g e m e e n . 

Onderdanigheid aan de magten is eene der eerste roepingen op aarde, 
en vooral in Gods huis. De magten Gods op aarde zijn eene onmisbare 
gave van groote waarde; vaak echter door de zonde verdorven, en door 
het rebelziek hart en booze blindheid een knellend juk genaamd. W a n ­
neer onderdanigheid aan dezelve, blinde onderwerping of een zuchten 
voor overmagt beteekende, zou het verlaging zijn van denmensch, die 


