
De Utrechtse coetus 1797 en 1798 

In april en mei 1797 en juli 1798 zijn in Utrecht 
uit de verschillende gewesten een aantal hervorm-
de predikanten bijeengekomen om zich te beraden op 
de nieuwe situatie die de scheiding van kerk en 
staat voor hun kerk teweeggebracht had. 
In de "Handelingen" die van deze besprekingen in 
handschrift bewaard zijn (aanwezig op het Archief 
van de Hervormde Kerk te 's-Gravenhage en in ver-
schillende classicale e.a. kerkelijke archieven) 
heet het een "Zamenkomst van zommige leeraaren"; 
ook wordt wel van "coetus" gesproken. Men zie 
hierover: A. Ypey en I.J. Dermout, Geschiedenis 
der Ned. Herv. Kerk, IV (Breda, 1827) 158 - 160; 
S.D. van Veen, De Geref. Kerk Van Friesland in de 
jaren 1795-1804 (Groningen, 1888) 81-92. 
Op 29 mei 1797 werd besloten "een boek aan te 
leggen, waarin genoteerd wordt de inhoud der 
correspondentien"; de "commissie van Utrecht" zou 
hiervoor zorg dragen. In de Utrechtse commissie 
zaten de predikanten G. Masman, Utrecht (praeses 
van de eerste twee bijeenkomsten); P. Gibbon, 
Vreeland (scriba der beide eerste bijeenkomsten); 
F.G. Immink, Thamen a.d. Uithoorn en later 
Deventer; H. Rappardus, Nederhorst den Berg; T.H. 
van den Honert, Nichtevecht; en B. Eickma, Wijk 
bij Duurstede, later Delfshaven. Mijn vraag is, 
waar dit correspondentieboek berust, indien het 
nog bestaat. Tevens zou ik graag over deze 
Utrechtse coetus meer gegevens verkrijgen dan in de 
schaarse literatuur die erover bestaat te vinden 
zijn, bijv. uit de correspondentie van toenmalige 
predikanten. Een vooraanstaande rol in deze coetus 
hebben bijv. gespeeld de predikanten W.L. Krieger, 
's-Gravenhage; A. Rutgers, Haarlem; A. van den 


