
zijn, als zij niet betrokken werden in een histo-
risch onderzoek naar liturgische ervaring en bele-
ving; wie van welke kerk waagt zich aan een verge-
lijking 25>? 

Vragen stellen is gemakkelijker dan antwoorden 
geven. Het formuleren van desiderata heeft iets 
van het maken van een verlanglijstje: men hoopt 
dat Sinterklaas zal komen (al is zijn feest sinds 
1969 tot een commemoratio non obligatoria 
gereduceerd) en men wacht, gespannen doch passief, 
af ! Wie twijfelt aan het nut van dit Documentatie-
blad, heeft zeker zijn twijfels over de practische 
waarde van deze desiderata. Maar men weet nooit. 
Al zou er maar één door geïnspireerd worden tot 
een goed détailonderzoek, onze kennis van de Kerk, 
die kudde des Heren, zou er door kunnen groeien. 
Het is ook historisch een evangelie, dat verloren 
schapen er zijn om opgespoord te worden. 

Nijmegen, nov. 1976. Jan van Laarhoven. 


