
VRAAG EN ANTWOORD 

Catechese 

Mijn moeder, geboren januari 1872, heeft mij 
vermeld dat zij als kind op catechisatie de 
volgende catechismus-vragen en antwoorden van 
buiten moest leren: 
"De Socinianen gelooven zij in de Drieëenigheid?" 
"Neen zij, en zij zullen verdoemd zijn". 
"De Arminianen, gelooven zij aan de Drieëenigheid?" 
"Ja zij, maar het en baat niet: alevel zullen zij 
verdoemd zijn". 
Uit welke catechismus van welk jaar (17e-eeuws?) 
stammen deze vragen en wie kan de predikant zijn 
geweest die omstreeks 1880 in Amsterdam zijn 
catechisanten deze dialoog inprentte ? 
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Na mijn verzoek in het vorige nummer bereikten 
mij uit de lezerskring diverse welkome gegevens 
(brieven in fotocopie, een Voorwoord bij een preken-
bundel, een suggestie betreffende een archief 
waar wellicht nog het een en ander te vinden zou 
zijn). Daarvoor hartelijk dlank. 
De reacties geven mij moed mijn vraag om méér 
materiaal te herhalen. 
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