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PERIODIEKEN UIT DE KRING DER AFGESCHEIDENEN VAN 1834. 
Aanwezig in de bibliotheek van de Theologische Hoge-
school der Gereformeerde kerken in Nederland, Kampen 
(Oudestraat). 

Motto:, "voor hen, die van dergelijke kwesties 
werk maken, is en blijft uit die politico-theolo-
gische litteratuur veel te leeren, en zij getuigt 
in haar soort van minstens evenveel gaven ... 
als in meer wereldsche of wetenschappelijke tijd-
schriften, de Gids, de Tijdspiegel, de Letter-
oefeningen, de Nederlandsche Spectator aangetroffen 
wordt. Ook op het gebied van den humor is zij niet 
altijd ten achter. Somtijds is haar satire ... 
van een fijnere soort". 

(Cd. Busken Huet, Litterarische Fantasiën 
en Kritieken, Derde deel, blz. 126, 127). 

Inleiding 
De "Afgescheiden kerken" bezaten sedert 1854 in 
Kampen een theologische opleidingsschool, een insti-
tuut dat in die kerken saambindend heeft gewerkt en 
werd beschouwd als het geestelijke centrum. 
Door schenking en verwerving is in de bibliotheek 
van deze School zeer veel gedrukt materiaal uit de 
kring der afgescheidenen terechtgekomen, waaronder 
een aantal periodieke uitgaven (tijdschriften e.d.). 
Aanvankelijk was ook het archief van die kerken 
ondergebracht in Kampen. 
Vergelijking met de CCP (Centrale Catalogus Periodieken, 
bijgewerkt tot 1976) van de Koninklijke Bibliotheek 
leert dat veel materiaal alléén (of alleen volledig) 
in Kampen voorkomt, een reden om deze "vindplaats" 
hier te presenteren. 
Met kring der afgescheidenen wordt bedoeld de kerken 
voortgekomen uit de Afscheiding van 1834: De Christe-
lijke Afgescheidene Gereformeerde Kerk in Nederland 
en de Gereformeerde Kerk onder het Kruis in Nederland, 
die in 1869 samensmolten tot de Christelijke G2refor-


