
MEDEDELINGEN 

HET ARCHIEF-MAZEREEUW. 

Jan Mazereeuw (1779 - 1855), bekend als 'de profeet van Opper-
does', heeft een omvangrijk brieven-archief nagelaten, dat zich in 
welgeordende staat (55 mappen en nog enkele annexen) in het be-
zit bevindt van de heer Abr. Groot, Hoofdstraat 6, Bovenkarspel. 
Voor een zeer groot deel bestaat het archief uit afschriften door 
Mazereeuw in moeilijk leesbaar handschrift gemaakt van correspon-
dentie van hem aan volgelingen en geestverwanten. Er bevinden 
zich ook enkele brieven (weer in afschrift) van Mazereeuw aan J. 
Vijgeboom (Axel) en aan de afgescheiden predikanten A. Brum-
melkamp en S. van Velzen uit het jaar 1837 en vele brieven (idem) 
aan ds. J. T. Bijzitter, 'christelijk afgescheiden' predikant te Me-
demblik en van 1848 tot 1852 te Andijk. 
Het archief dat door de heer Groot toegankelijk wordt geacht voor 
serieuze belangstellenden is niet zonder waarde voor onze kennis 
van de groep der Mazereeuwers en de door Mazereeuw onderhou-
den contacten over heel het land. 
Door één van mijn studenten, P. R. Baas, is een gedétailleerde in-
houdsopgave van het gehele archief gemaakt. Een exemplaar daar-
van is in mijn bezit. De heer Baas is voornemens zelf verdere studie 
te maken van Enoch van Ammers (E.V.A.), één van de merkwaar-
dige figuren uit de omgeving van Mazereeuw uit de dertiger jaren 
van de vorige eeuw. Eén map van het archief bevat brieven en mis-
sives van EVA. 

Kampen, 3 december 1977 J. Kamphuis 

DE HERINNERINGEN VAN DS. E. VAN DE BEREKAMP UIT 1879. 

Van 1852 tot 1898 was predikant te Grootegast bij de Christelijke 
Afgescheiden gemeente (vanaf 1869 christelijke gereformeerde kerk, 
vanaf 1892 Gereformeerde Kerk) ds. E. van de Berekamp (1821 -
1904). 
Hij gaf zijn herinneringen in 1879 uit bij G. J. Reitste Groningen: 
Veertigjarige levenservaring van en beschreven door E. van de Bere-
kamp predikant te Grootegast. Het geschriftje telt 160 bladzijden. 


