
De kwestie - of laat ik liever zeggen: het boek van dr. Douwes - is belangrijk 
genoeg om er op door te gaan. Onlangs haalde P.W.A. de Wit de uitspraak aan: 
'Aan het diakonaat van de gemeente wordt duidelijk wat de kerk waard is' 
(Woord en Dienst, 27 mei 1978,196). Welk beeld levert ons hierbij de negen-
tiende eeuw? 

Uitzonderingen daargelaten lijkt de negentiende eeuwse mens in het algemeen 
niet anders te hebben gedacht dan in duidelijke lijnen, instituten, organisaties, 
patronen. Certitudo was te vinden in de securitas. Het leven van individu en 
maatschappij had een vast stramien. Zie hoe men trouwde, het huishouden 
bestierde, de kinderen opvoedde, zich kleedde, de standen handhaafde, de 
school vorm gaf. Vaccine en assurantie namen de laatste bezorgheid weg. Men 
wilde rust en organiseerde dus. De mens verlangde een gareel. 

Ook voor de kerk als onderdeel van de samenleving gaat dit op. De reglemen-
tenkerk van Koning Willem I heeft het zolang uitgehouden omdat zij was op-
gezet naar de eis des tijds. Trouwens, zij die ervoor in de plaats een belijdenis-
kerk wilden, vroegen eveneens belijndheid, vastheid. 

Was zo de diaconie niet eveneens een instituut, een 'maatschappij' tot nut, 
een financieringsorganisatie? Men was er lid van en droeg er contributie aan 
af. Verantwoording behoefde nauwelijks te worden afgelegd - als men zijn 
geld gegeven had, was men ervan af. Wie aan de beurt was om diaken te wor-
den, deed dit gedurende de verplichte periode. Het percentage diakenen dat 
meer dan één periode van vier jaar zitting had was klein. Het normale patroon 
was dat bij toerbeurt ieder die in aanmerking kwam, het gedurende een vaste 
periode deed. Waarom stelde een diaken zich na vier jaar niet herbenoembaar? 
Omdat hij niet aan de diaconie getrouwd was, omdat het zijn léven niet was. 
De diaken was onbezoldigd ambtenaar gedurende een bepaalde tijd. Zo'n 
ambtenaar zorgt dat de organisatie, dat is het kapitaal, ongeschonden wordt 
overgedragen aan de opvolger. Het diakenambt was voor jonge mannen een 
goede leerschool voor een maatschappelijke carrière met weer een vast pa-
troon. 

Wat PJ. Roscam Abbing in Diakonia, 's-Gravenhage 1950, 239, als uitgangs-
punt hanteert voor het diaconaat ('De Kerk is het werken van de Heilige 
Geest aan en in de mens. De Kerk is daar, waar Gods Woord klinkt en de 
mens het hoort, is de ontmoeting tussen God en mens') is voor de gemiddelde 
negentiende eeuwse christen, óók de theoloog, te onwerkelijk. De kerk is er 
voor de goede gang van zaken. Diensten verlopen volgens rooster, plaatsen in 
de kerk zijn voor hen die hebben betaald, op het rooster staat wie preken zal 
en wanneer Avondmaal wordt gevierd. De kerk leeft uit het apostolische 
woord: 'laten alle dingen met órde geschieden'. 

De dynamiek vond men buiten de kerk. Dat kon bijvoorbeeld een kring zijn, 
een conventikel, de Inwendige Zending, een stuk van de maatschappij, 'de 
binnenkamer'. Het zijn enkelingen geweest die de diaconie zagen als de 
vooruitgeschoven post van de kerk waarin gestalte kon worden gegeven aan 
Gods liefde voor de wereld. De meerderheid ging in het rustige en vertrouwde 
spoor. 

Als er verwijten te maken zouden zijn dan moeten deze niet allereerst uitgaan 
naar de diakenen en rijke weduwen met hun legaten, maar naar de theologie 
van de negentiende eeuw. Bij J.J. van Oosterzee vinden wij geen woord over 


