
Daarbij valt ons de onkunde op van de minoriteit tegenover de do-
minant. Beide leefden in gescheiden werelden. Bovendien be-
schouwde de minoriteit zich feitelijk als superieur. Toen zij mino-
riteit was, zag zij zichzelf in de positie van martelaar. 
Ook bij de Rooms-Katholieken blijkt de stelling op te gaan dat een 
minoriteit de status-quo niet accepteert. 

Bezien wij de Afscheiding, dan komt de vraag op of zij meer heeft 
bedoeld te zijn dan een conservatieve godsdienstige reactie met 
prikkelende impulsen. Is zij niet een "vooroefening" van een 
emancipatiebeweging geweest? Waren haar aanhangers werkelijk 
"kleine luyden"? 
Opmerkelijk is, hoe (naast A. M. C. van Hall die volledig hun zij-
de koos) het een representant van de "dominant" is geweest die 
uiteindelijk voor hen het meeste heeft betekend. Dat was niet 
Groen van Prinsterer ondanks zijn welsprekende toetsing van de 
maatregelen tegen hen aan het staatsrecht. Groen kon hun leider 
niet zijn, niet eens omdat hij zelf niet met de Afscheiding meeging, 
maar vooral omdat hetgeen hij verdedigde feitelijk inging tegen 
zijn overtuiging. Hij aanvaardde de moderne staat met zijn recht ei-
genlijk niet. Dat maakte zijn protest wankel. De dominant aan wie 
de Afgescheidenen tenslotte de gelijkberechtiging dankten was 
J. R. Thorbecke, die zolang zij de pretentie hadden de ware gere-
formeerde Kerk te zijn de vervolging heeft gebillijkt, maar toen zij 
zich als aparte geloofsgemeenschap gingen constitueren, vanuit de 
neutrale staat hen heeft erkend. Thorbecke heeft ook een subsi-
diëring van de Theologische School te Kampen voorgestaan. 
Betekende zo'n officiële aanvrage om als afzonderlijke geloofsge-
meenschap erkend te worden, een buigen voor de dominant? Was 
de inpassing op deze wijze een minoriteits-nederlaag? Of was het 
de enige mogelijkheid op de weg naar gelijkwaardigheid en gelijk-
berechtiging? 
Belangrijk zal een historisch onderzoek zijn van de conventikels, 
waartegen de volkskerk geen bezwaren had. Wat heeft daar geleefd? 
Hoe zijn deze "wijkplaatsen" tot "broedplaatsen" geworden? Wa-
ren de Reveil-kringen, die een beweging wilden zijn om achterge-
stelde mensen vooruit te helpen, van invloed naar de Afscheiding 
toe? Of zijn het bij de Afscheiding alleen oude Gereformeerde 
idealen geweest die een emancipatiebesef hebben bewerkt? 
Ondoorzich tigheden 
Er zijn in de geschiedenis complexe factoren die niet vakweten-
schappelijk zijn te verklaren. Sociologen spreken dan van "vloeien-


