De negentiende eeuw is in het K.D.C. vertegenwoordigd met enige belangwek-
kende archiefcollecties (0.a. van Joseph Alberdingk Thijm) en vooral met een
omvangrijke collectie boeken, brochures en periodieken. Een aparte vermel-
ding verdient wellicht de unieke verzameling gebedenboeken. Gedenkboeken
blijken in het Nederlandse Rooms-Katholicisme in even grote veelkleurigheid
aanwezig te zijn als in het rijke Protestantse leven.

Het is overbodig, uitvoerig de lof van dit K.D.C. te zingen. Het heeft reeds op
verbluffende wijze naam gemaakt. Wel wil ik nog uiting geven aan mijn verba-
zing dat er kennelijk nog altijd veel documentatiemateriaal niet bij het K.D.C.
terechtkomt, terwijl het er wel thuishoort. Op de kijkdag van een inboedelvei-
ling in Amsterdam in mei, waar ook een rijke collectie Catholica werd aange-
boden, hoorde ik enkele malen mompelen: “Wéér een klooster opgeruimd” . . .
De turbulentie waarin het Rooms-Katholicisme in Nederland verkeert, brengt
soms mee dat met een stuk van het verleden wordt afgerekend, maar als dat
moet, kan het het beste gebeuren op de Erasmuslaan 36 te Nijmegen.

Het K.D.C. is voor bezoekers op werkdagen geopend van 9 tot 17.15 uur.

P. L. Schram



