46

vragen. Waarom is de geschiedenis van het C.N.V. zo weinig on-
derzocht? Is er over de voormannen van deze beweging geen inte-
ressante biografische informatie te vinden? Hoeveel mensen waren
lid van de locale en regionale bewegingen en tot welke beroeps-
categorieén behoorden ze? Het lijkt ons hoog tijd om deze en
dergelijke vragen aan de orde te stellen in een interdisciplinair
samengestelde werkgroep. Doel daarvan kan zijn beschrijving en
herwaardering van de geschiedenis van de confessionele sociale
beweging in Nederland. Daarbij dienen naar onze mening uitslui-
tend wetenschappelijke overwegingen het uitgangspunt te bepalen.
Om tot een uitwisseling van gedachten over werkwijze en opzet
van zo’n werkgroep te komen nodigen wij allen die er in principe
wel aan deel willen nemen uit, met één van ons in contact te tre-
den.

P. D.’t Hart,

Inst. voor Geschiedenis,
Padualaan 14, 3584 CH Utrecht
tel. 030 -534253

B. Kruithof,

afd. Historische Opvoedkunde,
Prinsengracht 227, 1015 DT Amsterdam
tel. 020 - 5253 307/8

SCRIPTIES

C. E. VAN KOETSVELD

C. Bosma en W. Kruger, Cornelis Elisa van Koetsveld (1807-
1893), pionier van buitengewoon onderwijs aan niet-zintuigelijk
gehandicapten in Nederland. (Scriptie binnen het kader van de
doctoraalstudie wijsgerige en historische pedagogiek aan de Rijks-
universiteit te Utrecht, 49 pp. bronnen/literatuur + noten).

Op 15 mei 1855 stichtte de predikant C. E. van Koetsveld in Den
Haag de eerste dagschool voor ‘idiote’ kinderen in Nederland. Een
jaar later publiceerde hij zijn boek Het idiotisme en de idioten-
school. Hij kan gezien worden als voorloper van het onderwijs aan
zwakzinnige kinderen in Nederland.




