
onnozelen bereiden ons vaak de onaangenaamste teleurstellingen'. 
Hij haatte schuwe blik en gluiperige gang. Aan leugenaars had hij 
een hekel, hij stelde ze 'voor ieder ten toon': 'De zonde van on-
waarheid kan slechts door vuur gereinigd worden. Welk vuur is 
louter dan de verachting die onze naasten voor ons hebben?'20. 
Het leidde nogal eens tot beschuldigingen over strengheid, maar 
Geel wees deze als laster van de hand, evenals later zijn opvolger 
deed die met humor schreef over een brief van een (om een dienst-
bode verlegen) dame, gericht aan de 'Directeur van het Martel-
gesticht te Alphen aan den Rijn'. Wanneer nodig wist ook de 
plaatselijke veldwachter, Jacob Groningen, hoe hij met de jongens 
moest omgaan en uit dankbaarheid voor wat hij altijd deed stond 
in 1892 het bestuur hem toe een negenjarig neefje wiens moeder 
door haar man was verlaten, kosteloos te plaatsen. 
Ofschoon hij er geen enthousiast voorstander van was maakte 
Geel bij de opvoeding gebruik van hulpmiddelen die deden wat het 
gesproken woord niet vermocht. De Stichting bezat een zangkoor 
'Euphonia', een gymnastiekvereniging 'Sparta' en een muziek-
korps. Deze traden regelmatig op. Zij waren welkom bij feest-
avonden van christelijke verenigingen. Geel zag dit als propaganda 
voor de Stichting én als mogelijkheid voor de kinderen om te leren 
'met ons Christelijk volk mede te leven'; zo kwam er liefde voor 
God, koningin en vaderland. 'Vooral in een tijd waarin men zegt 
met God te hebben afgerekend en wil afrekenen met allen die over 
hen gesteld zijn, moeten zij gehoorzaamheid leeren, eerbied en 
liefde'. 
Het dagelijks leven begon met het wekken van de kinderen om 5 a 
5.30 uur; na het aankleden had ieder een taak binnen of buiten. 
Om 8 uur was er Bijbelbespreking in de grote zaal, daarna ontbijt. 
De school begon om 9 uur. 's Avonds waren er leeslessen, repeti-
ties van zangkoor, muziekkorps en gymnastiek; 's woensdagavonds 
werd catechisatie gegeven, 's Zondags gingen de oudste jongens en 
meisjes naar de kerk, de kleintjes hadden zondagsschool op het 
terrein of in het dorp. 's Zondagsmiddags werd gespeeld en ge-
wandeld, 's avonds was er 'zangstond' en werd voorgelezen uit een 
bekend werk. 
Het onderwijs vond de eerste jaren plaats in de christelijke school, 
op woensdag- en zaterdagmiddag en 's avonds als het gebouw leeg 
was. In zijn vergadering van 26 mei 1886 klaagde het bestuur over 

20. OK november 1887. 


