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naaischool. Niet tevergeefs klopte hij voor de Martha-Stichting 
weer bij hen aan. Voor zijn geestelijk leven had hij veel te danken 
aan J. H. Gunning Jr, toen hoogleraar te Amsterdam. Hij bad 
eens aan Geels ziekbed: 'Heer, spaar hem nog, al moet hij kreupel 
gaan als Jacob'. 
In genoemde achterbuurt vond Geel op zekere dag in 1881 op een 
bouwterrein een man, een vrouw en drie kinderen in verregaande 
staat van vervuiling. Hij vroeg zijn collega J. H. Smit, die te 
Nieuwkoop eens een krankzinnige vrouw thuis opgenomen en 
genezen had, om hulp. Smit, toen te Nieuwveen, antwoordde: 
'Zend ze tot mij, God zal zorgen'. Hij had allang de wens, van zijn 
woning een 'Huis van Barmhartigheid' te maken. Toen Geel 
al snel meer kinderen zond werd hun aantal te groot voor Smits 
mogelijkheden, al kon hij veel: hij maakte als dat zo uitkwam 
van een aardappelkist een ledikant en van een met zeegras gevulde 
zak een peluw. Hij riep enkele, kapitaalkrachtige, heren 31 januari 
1883 bijeen voor overleg: G. A. Hoogeveen te Alphen, C. L. Menze 
te Zwammerdam, (de reeds genoemde) ds. J. G. Smitt te Amster-
dam, dr. J. Sasse te Nieuwveen, mr. A. Tukker te Delft en mr. 


