
macher, wiens stelsel hem via diens Züricher leerling Alexander 
Schweizer zeer goed bekend was, heeft hij daarentegen opvallend 
weinig overgenomen. 
Da Costa, van moederszijde verwant aan David Ricardo wiens 
"ijzeren loonwet" zulk een indruk op Karl Marx zou maken, stu-
deerde terwille van Bilderdijk in Leiden rechten en letteren en ging 
onder diens invloed tot het christendom over. Hoewel wars van de 
"ongenietbaarheid" van zijn leermeester nam hij veel van hem over, 
zelfs de appreciatie van het, dus zijn, jodendom. Het zou overigens 
in verband met de centrale these van Jaap Meijer interessant zijn, 
Da Costa's dissertatie in de letteren nader te bezien en wel met het 
oog op mogelijk spinozisme! Helaas ontbrak mij hiertoe tot dus-
verre de tijd. Mocht namelijk Da Costa als student affiniteit tot 
Spinoza vertoond hebben tot in het jaar 1821 toe, dan wordt het 
beeld van zijn ontwikkeling meer gecompliceerd dan zelfs Meijer 
het tekent: Spinoza's leer harmonieert niet zo goed met Da Costa's 
sefardisch elitebesef, en dus niet met de weg via het Joodse Teister-
bant naar de kerk van de als Joodse Messias (h)erkende Jezus 
Christus. Het universalisme van de jonge Da Costa, waarop straks 
een merkwaardig zijlicht zal vallen, heeft dan meer betekend dan 
tot dusver duidelijk was. Deze bijdrage wil ook voor dit aspect aan-
dacht vragen, maar richt nu om dit te bereiken de aandacht geheel 
op de dichter-schriftgeleerde in zijn volle ontplooiing. 

Op 14 mei 1857 schreef Isaac da Costa in een gedrukte Brief aan 
... J.H. Scholten: "Ik geef U openlijk het getuigenis, dat van den 

beginne in den tusschen U en mij gevoerden kamp, de aanval mij-
nerzijds heeft plaats gehad. Ik geef U getuigenis dat Gy boven vele 
Theologen, althands in mijn eigen Vaderland, vóór dien eersten 
aanval bij gelegenheid uwer Oratie over het wegnemen van den 
strijd tusschen Theologie en Philosophie mij veeleer met zekere 
welwillendheid onderscheiden hebt. Een blijk te meer, zoo het 
anders in my opkomen kon, dat ik in dezen wel door niets per-
soonlijks, buiten de zaak der waarheid liggende, gedreven werd"1. 
Waar Da Costa de aanval heeft ingezet, waaruit Scholtens welwil-
lendheid was gebleken of met welke woorden hij in de in 1847 ge-
houden oratie zich tegen Da Costa gekeerd heeft wordt hieruit 
niet duidelijk. Voor zover Scholten toen met theologische tegen-
standers afrekende, bevonden deze zich meer aan zijn linker- dan 

1. Is. da Costa, Brief aan den Hoogleeraar J.H. Scholten, in antwoord op 
zijne 'Teregtwijzing', Amsterdam 1857, 39 blz.,38. 


