
voor school en voor thuis werd niet scherp getrokken; eenzelfde 
boek werd vaak voor beide doeleinden gebruikt. 
Het kinderboek werd duidelijk geannexeerd als een opvoedings-
middel, hetgeen in die tijd gebruikelijk was; de Maatschappij tot 
Nut van 't Algemeen deed in dit opzicht hetzelfde. De schrijvers 
waren van mening dat in kinderboeken hetzelfde doel moest wor-
den nagestreefd als in de opvoeding, namelijk het kind naar God 
leiden. Daarom waren zij wel verplicht zich te verzetten tegen alle 
opvattingen inzake de deugd, die aan het geloof als de de bron 
daarvan voorbijgingen. 

Hun overtuiging dat ieder mens van nature een zondig wezen was 
maakt het begrijpelijk dat zij zeer terughoudend waren met betrek-
king tot voorbeelden van brave en vrome kinderen, maar dat zij 
wel tot op zekere hoogte voorbeelden van ondeugende kinderen 
accepteerden, aangezien deze aansloten bij de werkelijke aard van 
het kind. Dit alles leidde ertoe dat gevoelens van berouwen schuld 
op de voorgrond kwamen te staan, evenals het vragen om vergeving. 

De eisen, aan de kinderliteratuur gesteld, waren hoog, zowel wat 
de inhoud betreft als de vorm. Boeken van geestverwanten konden 
zelfs lang niet altijd de toets der kritiek doorstaan. Jarenlang bleef 
men een gemis voelen aan goede christelijke kinderboeken, hetgeen 
duidelijk tot uiting kwam in Leiddraad en eerste bouwstoffen voor 
eene boekenlijst1, dat in 1865 als een uitgave van de Vereeniging 
voor Christelijk-Nationaal Schoolonderwijs verscheen. Deze brochu-
re bevat een verhandeling over het christelijk onderwijs, de eisen 
die christelijke scholen aan hun boeken moeten stellen, boekbe-
sprekingen en een voorlopige boekenlijst. Ook hierin vindt men ver-
zet tegen de platvloerse moraal, een onkinderlijke schrijftrant, 
het verlagen van het christendom tot een deugdenleer, en de te 
weinig op de werkelijkheid gestoelde verhalen. 
Wel bleef voor de samenstellers vaststaan dat het kinderboek 
ondergeschikt moest zijn aan het doel van de opvoeding: het 
brengen van kinderen aan Christus' voeten door opscherping van 
het geweten, bijbrengen van zondebesef, schuldgevoel en ootmoed 
en wijzen op Christus' verlossingswerk en Gods genade ten aanzien 
van de in zonde gevallen mensheid. 

1. Samengesteld door M.D. van Otterloo, H.J. van Lummel, J.P. Schaberg 
en H.A. Gerritzen, Utrecht, 1865. 


