
velen nog slechts in de binnenkamer werd beleefd.1 Wat dat betreft 
waren calvinisten en rooms-katholieken in de nadagen van de Republiek 
en in de beginperiode van ons Koninkrijk in dezelfde situatie terecht 
gekomen. 
Zo stonden de zaken aan het begin van de wonderlijke negentiende 
eeuw, die een geestelijke omwenteling te zien heeft gegeven, welke tot 
op de huidige dag inspireren kan. We zeiden het al, een overtuiging, die 
niet verdedigd wordt, verliest haar positie aan een andere overtuiging. 
Van elke overtuiging, die een volksgroep gedragen heeft, geldt echter 
evenzeer, dat zij met het verliezen van haar publieke plaats in de natio-
nale cultuur nog niet verdwenen is. Een geestelijke stroming kan bescha-
digingen oplopen, zijn vertegenwoordigers kunnen tekort schieten, maar 
daarmee verdwijnt die overtuiging nog niet. De negentiende eeuw is vóór 
alles hiervan het bewijs, dat een overtuiging eeuwenlange miskenning en 
achterstelling trotseren kan. Het rooms-katholicisme, dat sinds de zes-
tiende eeuw op nationaal niveau monddood was gemaakt door calvinisten 
en humanisten, verhief in de negentiende eeuw een stem, waarin niet 
alleen drie eeuwen achteruitzetting doorklonk, maar bovenal de levens-
kracht van een overtuiging, of nauwkeuriger een geloof, dat opgelegde 
hindernissen eindelijk neemt, bergen slecht en dalen vult. 
Hetzelfde geldt voor het Nederlandse orthodox-protestantisme, dat aan 
het begin van de negentiende eeuw na het ingeslopen verval opschrok 
van het agressief élan van de Franse Revolutie. De eerste journalist in 
deze traditie, die het protestantse volksdeel opriep de Revolutie te leren 
verstaan naar haar aard, en het weer opwekte uit eigen beginsel te 
leven, was de aristocratische jurist en classicus mr. Guillaume Groen van 
Prinsterer. Deze intellectueel, die slechts incidenteel de beschikking had 
over een periodiek waarin hij geregeld publiceren kon, heeft vanuit de 
geschiedenis van het Nederlandse volk en vanuit zijn geloofsovertuiging 
een antirevolutionaire beschouwing ontwikkeld. Bij Groen lag het begin 
van de polemische traditie van de protestantse journalistiek. Hij zocht de 
confrontatie met het liberalisme, niet slechts om daarin het revolutie-
beginsel in zijn kracht aan te tonen en te breken, maar tevens om daar 
tegenover een eigen overtuiging te ontwikkelen. Zijn polemiek is niet 
enkel de vrucht van afkerigheid, maar ook van het geloof in een betere 

1. K. Schilder schreef in zijn artikel 'Ook de christelijke politiek in gevaar, (slot.)', 
De Reformatie, XIV, 16 februari 1934, 154, 155: 'Of nu een liberaal zegt, dat Gods-
dienst een zaak van de binnenkamer is, of dat Kierkegaard spreekt over den existen-
tieel geloovende, als ridder der oneindigheid, en dus der eenzaamheid, der binnenka-
mer, maakt dat verschil? 
Hebben sommige volksleiders niet te veel in schema's gedacht? Thorbecke heeft zijn 
duizenden verslagen, maar Kierkegaard, Barth, Thurneysen hun tienduizenden.' 


