
samenleving. Groen behield steeds contact met andere partijen, maar 
werd vanwege zijn radicale afwijzing van het liberalisme en het conser-
vatisme en door de verdediging van zijn christelijk-historische overtui-
ging steeds meer in het isolement gedrongen, waarvan K. Schilder later 
zou schrijven: 'Men heeft mij gevraagd, of isolement altijd nuttig is. 
Antwoord: wie het begeert, is ziek. Wie het, als hij ertoe gedrongen 
wordt, niet aandurft, is zieker.'2 Groen slaagde er niet direct in de door 
hem noodzakelijk geachte politieke gemeenschap tot stand te brengen 
onder zijn tijdgenoten, maar hij wist zich gedragen door een wolk van 
getuigen uit de geschiedenis van de Nederlandse natie, die hij als histo-
ricus diepgaand uit de bronnen bestudeerd had. Zijn polemiek moet tegen 
deze wijde historische achtergrond geplaatst worden. 
Groen ontwierp vanuit het christelijk-historische of antirevolutionaire 
beginsel een gedachtenkader tegenover het in de praktische politiek 
dominerende liberalisme, dat in zijn studiegenoot mr. J.R. Thorbecke 
zijn leidsman vond, maar evenzeer tegenover het conservatisme van zijn 
dagen. Hij is vaak teleurgesteld geweest in vele geestverwanten, die hem 
een roepende in de woestijn lieten, maar soms is één vriend voldoende, 
om met goede moed de toekomst tegemoet te zien. 
Op oudere leeftijd ontmoette Groen de jonge predikant en kenner van 
de nationale kerkgeschiedenis van de zestiende en zeventiende eeuw, dr. 
Abraham Kuyper. Deze was in het Betuwse dorp Beesd, waar hij in 1863 
zonder vaste overtuiging zijn werk als predikant begon, in aanraking 
gekomen met het calvinisme, maar dan wel van de allereenvoudigsten. 
'De arbeiders in Beesd', zo formuleerde de literator en historicus prof. 
dr. F.C. Gerretson het in zijn levensbericht van Kuyper uit 1923, 'hadden 
hem in hun plat-Betuws dezelfde klank doen horen, die ook uit het 
keurig Latijn van Calvijn opklonk ... De geestelijke kracht van die leer, 
eerst bloot waargenomen, toen ervaren, herkende Kuyper dadelijk als 
dezelfde kracht, waaruit het nationale Paradise Lost, onze gouden eeuw, 
geleefd had.'3 Kuyper bekeerde zich en zon, met de droom van de natio-
nale bloeitijd in zijn hoofd en de les van de volharding bij het toenmali-
ge ideaal van zijn leermeester Groen in het hart, op een mogelijkheid, 
om deze ver buiten het centrum van de cultuur levende overtuiging weer 
haar plaats in de Nederlandse natie te doen herwinnen. Bij Groen vond 
hij de antirevolutionaire levensbeschouwing, die gaf wat hij zocht: een 
intellectueel gereedschap, waarmee hij enerzijds de confrontatie met de 
heersende geestelijke overtuiging van zijn tijd kon aangaan, en waarmee 
hij anderzijds het verscholen calvinistische volksdeel bij de nationale 
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