
lijke werkelijkheid, die hij schiep. Schilder heeft voornamelijk aandacht 
gevraagd voor het verband tussen beide en het recht van dat ideaal 
verdedigd, maar hij heeft geen nieuwe werkelijkheid geschapen, waarvan 
wij honderd jaar na zijn geboorte nog leven, zoals H. Berkhof in 1937 
over Kuyper schreef." 
Schilder heeft zijn journalistiek als een roeping tegenover het gere-
formeerde volksdeel beleefd. In oktober 1927, toen hij polemisch nog niet 
in zijn volle kracht was, getuigde hij reeds: 'Polemiek ... is een liefde-
taak voor het volk, dat men op doolpaden leidt door het scheppen van 
tegenstellingen, die niet bestaan.,:LS De verantwoordelijkheid van de 
journalist jegens zijn lezerspubliek woog zwaar voor Schilder. Hij wees 
de opvatting af, dat de belangstelling van het volk voor kerkelijk-theo-
logische meningsverschillen tussen hoogleraren geweerd zou moeten 
worden. 'Hoe opener en eerlijker de pers maar schrijft, hoe beter ... de 
verhoudingen zullen worden', schreef hij in De Reformatie van 20 juli 
1934,16 en hij riep het gereformeerde volksdeel op, 'wat krachtiger [te] 
verlangen naar de sterkte van de reformatoren, die voor het volk zich 
blauw geschreven hebben, thetisch en polemisch. En die geen kaste 
vormden, daarvoor was het reizen toen nog te duur, en een conferentie 

14. H. Berkhof, 'De oogst der Kuyper-herdenking', Libertas ex Veritate, orgaan der 
Societas Studiosorum Reformatorum, VIII, 1937, 355: 'Kuypers theologie wordt van 
verschillende zijden aangevallen. Ze heeft voor ons op verre na niet meer de richten-
de beteekenis die ze voor zijn tijdgenooten had. Reeds dat moet er ons van terughou-
den om, op voorstel van prof. Hepp, Kuyper tot kerkvader te proclameeren. Wij den-
ken in onze situatie over veel anders. Maar die situatie zelf waarin wij denken, is in 
hooge mate een schepping van Kuyper. Daarin ligt zijn onschatbare beteekenis voor 
het heden. 
Dat Nederland in zijn levensopenbaringen niet geheel gesaeculariseerd is, dat de 
christenen vanuit hun minderwaardigheidsgevoel als 'nachtschool' zijn ópgewaakt tot 
getuigenis tegen de geest der eeuw op alle terrein, dat daardoor het openbare leven 
van Nederland radicaal is omgestempeld - deze machtige omzetting van ons nationale 
en kerkelijke leven, waarvan wij nog dagelijks de vruchten plukken, is Kuypers werk 
geweest. Aan de waardeering voor zijn voorgangers en medewerkers doen wij door 
deze erkenning niets af; maar zonder Kuyper is de toestand van nu ondenkbaar. Het 
dankbare nageslacht dat zich met den herdachte confronteert zal moeten scheiden 
Kuyper den denker en den man van de daad. Niet in de diepte maar in de breedte ligt 
zijn beteekenis. Van zijn gedachten hebben we kunnen leeren. Maar van zijn daden 
leven we nog.' 
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