
Enkele jaren na de 'Disruption', in 1846, bezocht A. Capadose de 'Gene-
ral Assembly' van de 'Free Church'. Hoe de uitnodiging tot stand kwam 
is niet geheel duidelijk; de vernietiging, door de familie, van Capadoses 
correspondentie heeft ook ten aanzien van dit punt een vacuüm gescha-
pen. Wel weten we dat hij contact had met enkele personen in Glasgow, 
waarschijnlijk allen betrokken bij het werk van de vroegere 'Glasgow 
Society'; ook had hij contacten met een missionaris van de 'Free Church' 
in Budapest, W. Wingate . 4 0 Het kan zijn dat Capadose, die door zijn 
activiteiten met betrekking tot de bekering van de Joden in Schotland al 
bekend was, via de 'Committee' van de Vrije Kerk is uitgenodigd. In 
maart 1846 schreef hij aan D a Costa: 

Uit Schotland heb ik weer een recht lieve brief en herhaalde uit-
noodiging om met eenige broeders op de Groote Vergadering mij te 
laten vinden. Zij zenden mij weer een Witness [een van de periodie-
ken van de 'Free Church'] waarin nog al veel over Holland en onze 
Kerk, maar nog alle belangrijke onnauwkeurigheden zijn er in, die 
mij veel leed d o e n . 4 7 

D e gebeurtenissen met betrekking tot de 'Disruption' hadden hem reeds 
vanaf omstreeks 1840 beziggehouden. Daarvan getuigt een bijdrage van 
zijn hand, die in 1840 in Stemmen en Beschouwingen verscheen. 'God 
verheerlijkend en zielverblijdend' was voor hem 'het gezicht van den 
zich steeds ontwikkelenden luister, welke in onze dagen voor de Kerk 
van Schotland begint te schijnen'. In wat in Schotland gebeurde zag hij 
een nauwe verbinding tussen opwekking en kerkherstel: 'eerst van binnen 
gezond en daarna de krankenkleeden afgelegd'! Voor Chalmers had hij 
een diep respect. Hij sprak de hoop uit, dat het Schotse voorbeeld in 
Nederland navolging zou vinden; dat zou ertoe kunnen leiden, dat de 
'gescheidenen' weer tot de kerk zouden terugkeren.4® Vijf jaar later zou 
wat in het kanton Vaud plaatsvond een soortgelijke indruk op hem 
maken. In april 1846 schreef hij aan D a Costa: '... gelijk vroeger de 
zaken van Schotland zoo hebben in het voorige jaar die van 't Canton 
de Vaud op mijn hart een diepen indruk gemaakt'. In 1845 was in het 
kanton Vaud de 'Eglise libre' gesticht; haar geestelijke leider was 
Alexandre Vinet. D e achtergronden waren dezelfde als die van de 'Dis-
ruption'. Capadose, die een sympathiebetuiging had gezonden aan het 
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