
gemeenteleden, toen ging de stille zucht uit mijn hart tot den Heer 
der Kerk op, dat het H e m behagen mocht, my nog eens zulk een 
Godverheerlijkend toneel ook op den Nederlandschen bodem te doen 
aanschouwen.5 3 

Capadose hield een lange redevoering - maar de Schotten waren in dit 
opzicht niet voor een klein gerucht vervaard. Eerst schonk hij uitvoerig 
aandacht aan het kerkelijk vraagstuk. Hij vermeldde dat hij de eerste 
was die in Nederland aan de gebeurtenissen in Schotland bekendheid had 
gegeven: aan de 'diepgezonkene Kerk in Nederland' had hij openbaar 
gemaakt 'wat groote dingen de Heere aan zijne Schotse Kerk ging ver-
richten'.5 4 Vervolgens ging hij in op de relatie tussen Christus en 'Zijn 
oude volk'. D e Joden, die in de tijd van de eerste gemeente Christus als 
hun Messias aanvaard hadden, tekende hij als 'de eerste vrije Kerk te 
Jeruzalem'. Na zich gekeerd te hebben tegen een puur 'geestelijke' 
verklaring van de profetieën stelde hij voor: 

Laat zich een Committé uit uw midden bepaaldelijk met dit hoogst-
gewichtig onderwerp bezig houden, teneinde bij uwe uitmuntende 
Kerk-belijdenis een additioneel artikel gevoegd worde, waarin het 
herstel van Israël in zijn erfland en de persoonlijke regeering van 
Koning J E Z U S in heerlijkheid voor den dag des oordeels erkend 
wordt.5 5 

D e 'Assembly' is op dit voorstel niet ingegaan. Maar het zal Capadose 
toch voldoening hebben gegeven dat de Assembly verklaarde, dankbaar de 
berichten te hebben vernomen betreffende 'the symptoms of revival 
which have recently appeared in the Churches of Holland and Belgium 
...'. Voorts sprak zij uit, de broeders te willen ondersteunen 'in their 
endeavours to promote the interests of the Redeemer's kingdom'.5 6 

53. Eene rede in de hoogste kerk-vergadering der Vrije Kerk in Schotland [1&49], 1. 
54. 'Een blijde boodschap...', zie noot 48. 
55. Eene rede, 9,11,19. 
56. Acts of the General Assembly of the Free Church 1846, Edinburgh, 1846, 49. 
Aardig is het, te zien hoe van Schotse zijde het optreden van de buitenlandse bezoe-
kers werd gewaardeerd. 'Dr. Capadose, Count St. George, Professor de la Harpe, and 
many others came from different quarters. The platform at Tanfield became a mee-
ting-place where the representatives of many nationalities and Churches came together 
... to express their sympathy with the Free Church in her principles and struggles. 
Sometimes the addresses were delivered in somewhat broken English. Often they were 
interspersed with foreign idioms and pronunciations; but none the less - rather all the 
more - they arrested the attention and spoke home to the hearts of the people ... In 


