
Nadat de brochure van de pers was gekomen zond Groen haar toe aan 
velerlei relaties in binnen- en buitenland, zodat de reacties in groten 
getale binnenstroomden. Zij zijn te vinden in zijn Briefwisselingls> en 
daarom hier met het in deel 4 van de uitgave aangebrachte nummer 
geciteerd. 

George Willem Vreede (1809-1880), hoogleraar in de rechten te Utrecht, 
betuigt, naar te verwachten viel, zijn volledige instemming en meent dat 
de uitgever van de Archives de la Maison d'Orange-Nassau in Berlijn wel 
gehoor zal vinden - Brief 126. 
Truitje Bosboom-Toussaint (1812-1886) schrijft dat 'wat ze hoog noodig 
hebben te weten zoo te Parijs als te Berlijn, ... ons allen gansch niet 
overbodig (is) te hooren' en dat het tekort aan 'achterlaadgeweren' door 
'weerbare pennen' wordt goedgemaakt. Zeer verheugd is zij dat Groen 
het werk niet 'aan den Heer Bosscha [de Amsterdamse hoogleraar in de 
geschiedenis] overliet - die nog al erg è faire wordt genomen door 
Douwes Dekker en Busken Huet.20 Vreesselijke mannen, tegenover zulk 
een beschaafd en fijn auteur als Bosscha; maar ze zijn populair...' - Brief 
127. 
F. van Bylandt (1841-1924), legatie-secretaris te Berlijn, laat weten dat 
volgens Berlijn Groen en heel Nederland, op grond van wat een paar 
journalisten beweren, te hard oordelen. Zover ik zie is hij de eerste en 
een van de weinigen (met Daniël Chantepie de la Saussaye, wiens Duitse 
sympathie in Brief 170 opvalt) die daarbij de Luxemburgse kwestie aan-
snijdt waarmee Willem III op dat meest ongelukkige ogenblik in de 
internationale schijnwerpers getreden was. - Brief 132. 
Ook koningin Louise van Zweden (1828-1871), dochter van prins Frede-
rik, reageert. Kennelijk stuurde Groen haar al zijn werken. Zij laat 
weten zich Nederlandse te voelen en zeer getroffen te zijn door het slot 
van de brochure. - Brief 142. 
De enige Zwitserse reactie die in de Briefwisseling werd opgenomen is 
die van F.C. de Rougemont. Deze blijft onverdroten de opvatting huldi-
gen dat, wat de tegenpartij ook gedaan mocht hebben, Oostenrijk, dat 
immers streed onder de banier van de maagd Maria, terecht getuchtigd 
was. En dan volgt een voor althans een deel van het Réveil kenmerkend 
trekje: hij had deze gang van zaken al eerder uit de Openbaring van 
Johannes afgelezen. - Brief 144. 

maar een woord te veranderen. Wij willen niet GEANNEXEERD worden. 
19. Briefwisseling, 4, (R.G.P. 123) Den Haag 1967. 
20. Dit lezend is het een verrassing te ontdekken dat Groen op 7 januari 1868, Brief 
223, Busken Huet schreef dat deze vooral in Nederland moest blijven en niet naar 
Indië gaan, omdat hij dit 'een groot verlies (zou) achten voor onze journalistiek'. 


