
dat zijn Pruisische geestverwanten, toen alles zo volgens hun diepste 
verlangens verliep zodat hun vaderland de leiding van een nieuwe Bond 
op zich kon nemen, hun geweten het zwijgen hadden opgelegd, en nu 
zichzelf en iedereen in Europa probeerden wijs te maken dat God ge-
sproken had. En: Europa had geluisterd, 'mais 1'Europe est incrédule', 
want het merkte te scherp op dat thans werd geprezen wat voorheen 
scherp was afgewezen, zodat gij, zo houdt hij zijn geloofsgenoten met 
een woord van Montalembert voor, zijt geworden tot 'les pontifes de la 
force et les chantres du succès'.26 

Maar gelukkig, Gerlach denkt dat er nog herstel mogelijk is daar er 
nog een kern bestaat waaromheen zich een hernieuwd lichaam kan ont-
wikkelen. Groen wil deze hoop graag delen, maar dan dienen twee axio-
ma's vast te staan (blz. 19): 

I. La loi divine est obligatoire, 1'intérêt national quand-même 
est donc une idole, une fausse divinité. 

II. L'Antéchrist de notre époque est Pidolatrie du Moi, 
systématisée dans le rationalisme et la révolution.27 

Over het eerste punt zou onder christenen geen verschil van mening 
moeten bestaan, zegt Groen, maar is dat ook zo? Geenszins, want onze 
geloofsgenoten zeggen glashard dat deze schijnbaar zo eenvoudige stel-
ling leidt tot begripsverwarring. Zij menen namelijk dat het gebied van 
de politiek een afzonderlijk domein is waarop de geopenbaarde godsdienst 
geen toegang heeft. De reeds aangehaalde Fabri drukt dit zo uit (blz. 
20): 'Unser Staats- und Völkerleben ist seinem Grundwesen nach national 
und damit schon egoïstisch bedingt'. En de vrome redacteuren van de 
Neue Evangelische Zeitung hebben zich aan het begin van dit jaar ver-
stout tot de stelling dat een zogenaamd evangelische politiek in strijd is 
met de natuur zelf van de staat. Er bestaat Russische, Oostenrijkse, 
Pruisische politiek (en de Pruisische is 'offen, ehrlich, mannlich, ja, in 
ihrer Sphare sittlich') maar men kan noch mag van 'evangelische poli-
tiek' spreken. Groen - een goed ruiter - steigert en onder beroep op 
Victor Cousin en Julius Stahl laat hij de consequenties zien. Dit zal 
onherroepelijk uitlopen op de dienst aan de staatsraison, aan de, als het 
nodig is zelfs bloedige en wild om zich heen slaande eredienst van het 
veronderstelde algemeen welzijn (salut public). Voortaan zal de wet van 

26. Ibid., 17: de priesters van de macht en de bezingers van het succes. 
27. Ibid., 19: I. Gods wet is bindend, dus het nationaal belang op zichzelf beschouwd 
een afgod, een valse godheid. 
II. De antichrist van onze tijd is de afgoderij van het Ik, tot systeem gemaakt in het 
rationalisme en de revolutie. 


