
Het zestigjarig bestaan van de Evangelische Alliantie deed ook in Neder-
land hernieuwde belangstelling voor deze beweging ontstaan. De Utrecht-
se predikant L.W. Bakhuizen van den Brink vestigde in de Nederlandsche 
Kerkbode de aandacht op dit 'diamanten jubilee' en nam contact op met 
Brandt, teneinde in Nederland opnieuw sympathie voor de Alliantie op te 
wekken. Op diverse artikelen in de Kerkbode kwamen zoveel reacties 
binnen, dat de stichting van een Nederlandse afdeling kon worden voor-
bereid. De oprichting van deze Elfdeling vond op 2 april 1907 te Utrecht 
plaats, met aanvankelijk 56 leden. In het bestuur namen zitting: mr. A.H. 
Brandt, voorzitter; prof. dr. J.W. Pont, eerste secretaris; ds. L.W. Bak-
huizen van den Brink, tweede secretaris, en voorts als overige leden ds. 
AJ. Roozemeijer, J.G.U. Schoch en dr. J. Weener.®1 In enkele jaren klom 
het ledental tot omstreeks 300. 
Als grondslag koos de Nederlandse afdeling de eerder genoemde negen 
geloofspunten van de internationale Alliantie, waaraan de statuten de 
verklaring toevoegden dat alle aangeslotenen vrij zijn 'om hunne gods-
dienstige overtuiging te behouden, met ware verdraagzaamheid en broe-
derlijke liefde'.82 De doelstelling werd als volgt geformuleerd: 'De 
openbaring van de eenheid der geloovigen in Jezus Christus; de instand-
houding en bevordering van de Week der gebeden; de handhaving van het 
gezag van Gods Woord; de bevrijding van vervolgde Christenen; de 
bevordering van godsdienstvrijheid en de ondersteuning van Evangelisa-
tie-arbeid'83 In deze doelstelling bleef men trouw aan de intenties der 
oorspronkelijke Alliantie. 
J. Stap geeft in zijn scriptie een overzicht van de activiteiten en de 
geschiedenis van deze Nederlandse afdeling.84 Daaruit blijkt dat er 
behalve de jaarlijkse gebedsweek diverse conferenties werden gehouden. 
Naast openbare vergaderingen in verschillende plaatsen werden sinds 1910 
vrijwel jaarlijks meerdaagse conferenties gehouden in het gebouw van de 
Evangelische Broedergemeente te Zeist. Als sprekers traden op leden van 
het bestuur; als gastsprekers treffen wij o.a. de namen aan van ds. E.B. 
Couvee en dr. N. Adriani. Gedurende de oorlogsjaren 1914-1918 werden 
er door de afdeling evangelisatie- en gebedssamenkomsten belegd, onder 
leiding van het bestuurslid de Sluisse notaris mr. L.G. James, freule H.S. 
Hartsen en ds. H.T. Oberman. In 1917 werden er geen conferenties of 
Alliantiedagen gehouden, wel vierde men samen met o.a. het Bijbelge-
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