
Groen van Prinsterer, Da Costa, Heldring zagen het als roeping Neder-
land te herinneren aan zijn geschiedenis als 'christelijke' natie. D. 
Chantepie de la Saussaye sprak van 'christen-natie'.5 Dat was waar-
schijnlijk nauwkeuriger. Maar allen bedoelden onze 'natie' (die in de 
jaren veertig van de negentiende eeuw uitgroeide tot een 'staat') te 
doordringen van de theocratische visie dat alles Gods dienaresse mag 
wezen, ook de overheid. De constitutie van de negentiende eeuw behoor-
de daarvan te getuigen. Weliswaar was de tijd voortgeschreden. Gelijke 
rechten van alle godsdienstige genootschappen waren erkend, de overheid 
stelde zich tegenover alle neutraal op. Maar taal, wetgeving, moraal en 
positie van de predikanten wezen op het reformatorische karakter van 
ons volk en zijn geschiedenis. De kerk had als zij wilde een gerespec-
teerde plaats. De overheid was er niet op uit taken over te nemen. Dat 
het in die jaren tot een overheidsbemoeienis met de armenzorg kwam, 
lag aan de kerk zelf. 

De inwendige zending, die plaatsvervangend de uitdaging opnam, zag zich 
voor de vraag van de aanpassing gesteld. Veranderingen? Men was bereid 
met de 'tijdloop' (Da Costa) mee te gaan. Ook Groen heeft zich uitein-
delijk in 'volkssouvereiniteit' en een openbare overheidsschool geschikt. 
Bovendien, zending behoort relativerend te spreken over christelijke 
macht. Het kerkgebouw mocht best excentrisch in de samenleving komen 
te staan. Naar de zich uitbreidende grote steden trokken duizenden, op 
zoek naar betaald werk. Zij kwamen in een andere wereld dan het 
platteland waaruit zij stamden. De stad bood kunst, wetenschap en 
vermaak, waar de kerk slechts van terzijde bij aanwezig was. Maar haar 
Boodschap hoorde er thuis, voor&dn. Het Evangelie was het cement van 
de vroegere samenleving geweest. Het moest dat blijven. Zonde en nood 
waren óók gebleven. 
Bescheidenheid en durf waren nu nodig. In een artikel van zijn Duitse 
vriend Bolhuis, door Heldring opgenomen in het tijdschrift van de inwen-
dige zending® werd gewezen op Martha en Maria. De combinatie van 
daad en stilte was beeld van de Innere Mission, die, welk werk zij ook 
ondernam, 'bescheiden, opregt, ootmoedig het mede-verlorene zoekt'. 
Bolhuis' artikel verraadt een beginnershand, maar het geciteerde was een 
soort program. De kerk had geen behoefte meer aan een kathedraal, die 
het concentratiepunt van het maatschappelijk gebeuren had gevormd. 
Daar was alles welkom geweest waarvoor gebeden kon worden. Kerkge-
bouwen in de negentiende eeuw moesten kleiner zijn, overzichtelijker, 
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