
gebracht'.8 De Belgische opstand was toen uitgebroken, beïnvloed door 
Franse revolutiekreten. Met overtuiging hebben jonge figuren uit het 
Réveil zich achter de veldtocht tegen de Belgen gesteld. Parijs was voor 
Da Costa het 'Babel onzer dagen',9 die 'Stad, in weelde groot geworden 
/ In weelde, en moord, en krijgsgeweld / Door 't woên van Jacobijnsche 
horden / En een gewetenloozen Held ...'. Parijs moest daarvoor de straf 
krijgen die het verdiende, tenzij het zich als Ninevé nog zou bekeren op 
de stem van de profeet. 
Groen, auteur van Ongeloof en Revolutie (1847), verbond 'revolutie' met 
'ongodisterij'. Alleen het Evangelie kon ons volk maken tot wat het zijn 
moest. Nog in de jaren vijftig herinnerde D. Chantepie de la Saussaye er 
Nederland aan dat het Evangelie ons de kracht had gegeven om ons te 
doen 'verrijken' met hetgeen andere volken bezaten en van de weerom-
stuit hun hetzelfde te schenken. Daarbij moest gekozen worden tegen 
een 'Rooms' land als Frankrijk, niet voor niets in behoeftige omstandig-
heden verkerend. 'Rooms' gold als synoniem voor 'goddeloos'. Saussaye 
wees op de donkere wolken, de giftige planten van inquisitie en jezu-
ïtisme en riep op tot onvermijdelijke strijd.10 Groen is niet moe gewor-
den erin te hameren, dat een natie niet gevormd wordt door eenheid van 
taal of geografische grenzen.11 Wonen in hetzelfde huis is geen garantie 
voor eensgezindheid en geluk. De staten zijn niet veel meer dan 'nations 
désossées, décolorées, des populations, des multitudes, des masses, des 
ramessis d'individus, des collections d'atómes ... comme le disait Vinet, 
'rebelles aujourd'hui, esclaves demain.'12 Inwoners waren aldus niet 
anders dan gebruiksvoorwerpen, straks slachtvee, kanonnenvlees. Nodig 
was 'un esprit de dévouement, de sacrifice'. De ogenschijnlijk zo ingeto-
gen Groen wordt dramatisch als hij schrijft over het verval van ons 
volksbestaan: 'Dit is het ergste ... wanneer een Natie, die, in de wereld-
geschiedenis, een toonbeeld der zegeningen Gods op de belijdenis van 
het Evangelie geweest is, door eigen ontzenuwing verbastert ...\13 Waar 
heeft de echte vrijheid en broederschap gebloeid? Waar het Evangelie 
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