
tisme tenderende. Daarmee hangt samen hun uiteenlopende voorliefde 
betreffende het buitenland. De Liefde heeft voor Engeland gekozen. Dat 
treft te meer omdat hij aanvankelijk zich evenals Heldring op Duitsland 
oriënteerde. Hij is er zelfs eerder geweest dan zijn opponent en heeft 
daar onderzocht of er voor hem een levenstaak zou kunnen liggen. 
De Liefde was doopsgezind predikant. Hij behoorde tot een groepering 
met zelfrespect. Tot 1795 had zij als een schuilkerk, zonder privileges, 
kunnen voortbestaan dank zij grote offervaardigheid. Vanaf genoemd jaar 
gold zij als officieel gelijkwaardig aan de hervormde volkskerk. Zoiets 
straalt af op de dienaren. De Liefde was verbonden aan de gemeente te 
Zutphen, een kleine groep gedoopten, feitelijk zonder kerkeraad (de 
notulen staan op naam van de 'ledenvergadering') - niet veel anders dan 
een grote bijbelkring, met intense onderlinge sociale controle. Hij kreeg 
moeilijkheden vanwege zijn orthodoxe prediking, die meer door 'gerefor-
meerden' werd gewaardeerd dan door de mennisten met hun 'Vrijheid-
blijheid'. Zijn breuk met het vrijzinnige denken kwam na lezing van een 
brochure, geschreven door de congregationalist John Angell James uit 
Birmingham. Toen De Liefde in 1844 een indrukwekkend fel geschrift 
publiceerde tegen confessionele vrijblijvendheid, sprak hij zich definitief 
uit tegen een 'eenheid die de ontbinding in hare schoot voedt', riep hij 
op tot een vaste belijdenis, want zonder deze is het geloof 'een kind in 
de geboorte beklemd' en verklaarde hij openlijk de voorkeur te geven 
aan de 'voorvaderlijke verdeeldheden met hare inwendige eenheid' boven 
'de tegenwoordige eenheid met hare inwendige koelheid'.26 Dat alles 
leidde tot zijn ontslag. Op zoek naar een bevredigende nieuwe taak is De 
Liefde toen naar Duitsland gegaan, om daar o.a. het christelijk onderwijs 
te leren kennen. Hij heeft in Meurs in het opleidings-seminarie voor 
onderwijzers gewoond, daarna in het zendingshuis van de Rheinische 
Mission te Barmen, tenslotte te Elberfeld bij H.F. Kohlbrugge. Er was 
alle gelegenheid zo de arbeid der Duitse zending, ook de inwendige, te 
leren kennen en waarderen. Nog jaren later heeft De Liefde met warmte 
verteld over de stichter van het diakonessenwerk Theodor Fliedner. Kort 
na diens overlijden in 1865 was De Liefde bij zijn weduwe en schreef 
daarna in een Engels familietijdschrift dat Fliedner geen andere erfenis 
naliet dan een reputatie zoals slechts weinigen na hem zouden ontvan-
gen.27 Hij was onder de indruk van Fliedners 'Diakenhuis' te Duisburg, 
in 1844 geopend. Daar werden 'diakonen' opgeleid, over wie De Liefde in 
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