Jezus geijkt. Hij moet gediend en verheerlijkt worden. Bij het zocken
naar het yerlorene geeft Hij een kracht die méér is dan medelijden.

Is "The oil and the twopence’ ook van zijn hand? De auteur betoogt dat
*Charity’ ’Compassion’ omvat, maar omgekeerd ’Compassion’ nog geen
*Charity’ is. Charity gaat de oorzaken van het lijden na, offert een deel
van de ecigen luxe voor het welzijn van de naaste en gebruikt het ver-
stand: zie (de gelijkenis van) de barmhartige Samaritaan, die met bewo-
genheid en overleg te werk ging en pas rust nam toen hij niets onge-
daan gelaten had. Wij herkennen daarin de Heiland die ons naar de
’herberg’ brengt en nu van de kerk vraagt eenzelfde Samaritaan te zijn
voor een wereld in nood.

Daarover bleef De Liefde berichten. Hij schreef over 'Beuggen Castle’,
waar Christian Heinrich Zeller werkte. Deze bedreef inwendige zending
tot in de Verenigde Staten en Rusland toe, door schoolmeesters op te
leiden zonder quasi- of semiwetenschappelijkheid, om hen daarna de
wereld in te zenden. Ook wie zelf gehandicapt is kan dan toch functio-
neren en zal wonderen zien. In "What a blind man can do’ vertelt De
Liefde over Alphonse Koechlin, die, zelf in 1849-1852 blind geworden, in
1857 een blindentehuis opende, niet slechts om de stakkers van straat
te halen, maar om ze te leren schrijven en lezen, waarbij hij vooral
dacht aan Gods Woord. Met waardering deelde De Liefde mee dat er
voor de toelating geen ’religieuze tests’ werden afgenomen. Zoiets zag
hij het liefst. Dan werd duidelijk dat het zendingswerk betrof. In ’A
very remarkable dinner-table’ beschreef hij G.M. Hicks’ tehuizen waar
hongerigen terecht konden. Aan het eind van de maaltijd werd de Bijbel
gelezen, maar men was er vrij om dan als men wilde te vertrekken, en
vooraf werd nooit gevraagd naar de ’creed’.

Met bewondering zag De Licfde ook de arbeid van vrouwen. Hij be-
schreef de 'Bible Women’, waar tijdens naaibijeenkomsten werd gespro-
ken, gezongen en gebeden en van waaruit Mrs. Ranyard een voortreffe-
lijk maandblad uitgaf. Hij noemde Mrs. Louise Twining en haar tehuizen
voor meisjes die gevaar liepen, even indrukwekkend als het werk onder
de vrouwen in de gevangenis van Brixton. Bij de laatsten had De Liefde
de overtuiging: 'Tk hoor hier eigenlijk ook’. Hij voelde zich er thuis. Het
Evangelic ’cannot fail to call up again, to revive, to refresh that innate
sense of honesty, decency and order, which ignorance, bad training, evil
conversation and uncontrolled passion may have subdued for many years’.
Opvallend is dat De Liefde eigenlijk nooit twijfelde aan de doorwerking
van Woord en Daad, als zij of hij die zich daartoe geroepen voelt eerst
zelf door Jezus Christus gered werd. Daarbij ging het niet om irreéle
heiligheid. David heeft - zo staat in de meditatic ’King David’ - nog
meer dan zijn voorganger Saul tegen God overtreden, maar Saul was
trots en David niet. Zo was de zondaar David Gods vriend en waren er
wonderen mogelijk. De Liefde raakte daarover niet uitverteld. Hij raadde
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