
En 't woord der Godsrijkstichting 
Neemt uit het West zijn loop.6 

Dit 'Kom over en help ons!' motief komt ook duidelijk tot uiting in Da 
Costa's vertaling van Reginald Hebers bekende 'From Greenland's icy 
mountains', een Nederlandse bewerking op verzoek van zijn Réveilvriend 
W. Jamieson, Engels episcopaals predikant te Amsterdam voor een zen-
dingssamenkomst vervaardigd: 

Men roept van Groenlands bergen, 
men roept van 't Indisch strand, 
van Afrikaas woestijnen 
en geel geblakerd zand.7 

2. Vervolgens willen wij aandacht geven aan Nicolaas Beets, als repre-
sentant van het grote aantal dominee-sprekers, dat vanaf het begin van 
de zendingsbeweging het woord heeft gevoerd op de jaarvergaderingen en 
andere feestelijke, massale bijeenkomsten van het Nederlandsch Zendeling 
Genootschap (NZG), de jaarfeesten van de Broedegermeente in Zeist, en 
bij andere toepasselijke gelegenheden. Vele van deze propagandistische 
zendingstoespraken zijn in druk bewaard gebleven. Een systematisch 
onderzoek naar de theologisch-missiologische inhoud en tendenzen van 
deze redevoeringen zou een interessant studieonderwerp vormen. 
De Réveilman Nic. Beets heeft zich zeer voor de zending beijverd, reeds 
tijdens zijn predikantschap in Heemstede (1840-1854), en gedurende zijn 
daarop volgende Utrechtse jaren, eerst als gemeentepastor en daarna als 
hoogleraar. Ook in het buitenland (Londen, Barmen) woonde hij zen-
dingscongressen bij. 
In Zeist sprak Beets op 15 september 1847 op de algemene vergadering 
der Broedersociëteit over het onderwerp Des Christens schuld aan den 
Heiden. Vele jaren later, in 1892, gaf hij deze rede opnieuw uit, op 
verzoek van een 'vurig voorstander der Zending', die ervan overtuigd 
was, dat daardoor 'nieuwe ijver zou worden opgewekt voor deze groote 
goede zaak'. 
Na een historische terugblik op de arbeid der Hernhutterzending kondig-
de hij zijn thema aan, gebaseerd op Romeinen 1 vs 14:, 'Beiden Grieken 
en barbaren (dat is tezamen de ganse heidenwereld) ben ik een schulde-
naar'. De zending is meer dan een betoon van medelijden, een liefde-
werk, waar wij zelf wellicht ook nog profijt van trekken. Zij is afbeta-
ling van de schuld van elke Christen aan de wereld, op grond van het 
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