
van zijn rede over 's christens schuld, over des christens loon, onder de 
titel Des Heidens loon aan den Christen (20 blz., ook nu weer vervolgd 
met vele (25) bladzijden-lange aantekeningen). Zijn doel was thans zijn 
gehoor te bepalen bij 'de eigenaardige zegeningen, die van de deelneming 
in het christelijk zendingswerk het gevolg zijn', althans voor hen die 
waarlijk oprechte, volop geïnteresseerde en zich geheel aan de zaak 
gevende, zendingsvrienden zijn. Deze zegeningen worden 'ruim bedeeld en 
mild uitgegoten'. 

1. 'De zendingszaak vervult de ziel met eene groote gedachte': de visie 
van een wereld, overdekt met de kennis des Heren door de uitbreiding 
van het Koninkrijk Gods. 2. 'Zij brengt ons in het midden van een 
hoogst belangrijk schouwspel': het ganse wereldtafereel in zijn vele, 
bonte aspecten wordt voorgeschilderd, met als hoofdzaak 'de langzame, 
maar statige en gewisse, vervulling van Gods groote beloften in een 
zondige wareld, met de eenvoudigste hulpmiddelen en door de gebrekkig-
ste werktuigen'. 3. Voorts brengt de deelneming in de zendingszaak ons 
'in aanraking met de uitnemendsten van ons geslacht'. In lyrische be-
woordingen worden de helden van het zendingsveld getekend, en velen 
met name genoemd (Morrison, Williams, Casalis, Gützlaff, enz.). 4. Ons 
eigen geloofsleven wordt aldus erdoor getoetst op ónze vruchten, liefde, 
zelfverloochening. 5. Het is een zonde géén vriend van de zending te 
zijn, maar een zegenrijke beloning voor ons hart iets voor de zaak des 
Heren te mogen verrichten. 

Voor de Haarlemse afdeling van het NZG hield Beets op 16 februari 1854 
een 'zendingsrede' onder de titel Een leeuw op de straten. Helaas heeft 
de heilige zendingszaak ook in Christus' gemeente nog behoefte aan 
verdediging. Velen blijven werkeloos onder allerlei voorwendsels, zoals de 
luiaard uit Salomo's Spreuken, die zich verontschuldigde vanwege de 
leeuw, die hem op de weg zou kunnen ontmoeten (Spr. 26:13). 
Drieërlei zijn de bezwaren die tegen het zendingswerk worden aange-
voerd. 1. Er zijn nog zo vele heidenen in ons eigen midden; deze dienen 
eerst te worden bekeerd. Beets: Dit verzuim ten aanzien van ons vader-
landse christendom staat echter in geen enkele relatie tot onze plicht 
ten behoeve van de heidenwereld. 2. De heidenen zijn nog niet rijp het 
evangelie te ontvangen. Beets: Waren onze eigen, verre voorvaderen dat 
wel, toen in óns land de kerstening een aanvang nam? Ergerlijke dwaas-
heid is dit bezwaar, want zie hoe nu reeds van onder de meest woeste 
volkeren Christus zich een gemeente is gaan verzamelen. 3. Tenslotte is 
er de bestrijding, die gegrond is op het onbeduidende, gebrekkige van 
het nieuwere zendingswerk zelf: wat geeft het dat er onder de zeven-
honderd miljoen heidenen op aarde, ten koste van veel moeite en geld, 
zich hier en daar een groepje zogenaamd bekeerden tot het christendom 
bevindt? En hoe weinigen onder de zendelingen zouden echt bekwaam 
zijn voor hun werk? Beets: Deze critici tonen dat zij nooit de onschat-


