
De gefortuneerde, kinderloze weduwnaar Oom Karei was door zendings-
liefde gedreven naar Zuid-Afrika getrokken om bijstand te verlenen aan 
daar in barre omstandigheden zwoegende zendelingen. In Namaqualand 
aan de westkust werkte hij daar samen met een Brits zendelingsgezin, 
totdat de man bij een roofoverval op instigatie van de beruchte hoofd-
man Afrikaner wordt doodgeschoten, terwijl de vrouw juist aan ziekte 
overleden was. Door het hele boek heen loopt het romantisch verhaal, 
hoe de twee verdwenen kinderen eerst tevergeefs worden gezocht, maar 
later, elk op eigen wijze, toch teruggevonden worden.14 

De raamvertelling van Oom Karei wordt gesitueerd op winterzaterdag-
avonden in Amsterdam, en tijdens bezoeken van de familie aan Oom 
Kareis zomervilla ergens buiten. De gezellige gebeurtenissen en conversa-
tie bij deze ontmoetingen (koffiepartijen en maaltijden, wandelingen, 
ezel- en bokkewagenritten, enz.) laten wij nu maar terzijde. Liever 
bieden wij een overzicht van de ter sprake komende zendingsverhalen. 
In deel I worden 'wij eerst bij de zendingsinzet van de hernhutters in 
Zuid-Afrika bepaald (na George Smidt in 1737 later Marsveld en de 
zijnen in 1792, in de Baviaans-kloof), met als achtergrondtekening de 
situatie aan de Kaap, waarbij de Boeren het er inzake de heidenzending 
niet goed afbrengen (evenmin als bij Koenen). De kaart van gans Afrika 
wordt door de kinderen ijverig bestudeerd. Het binnenland is nog vrijwel 
blanco, maar de landen aan de westkust staan er allemaal op. Zo komt 
dus omstandig het zendingswerk aan de orde in Senegal, Gambia, Siërra 
Leone, Liberia, Ivoorkust ('Tandkust'), Goudkust, het 'rijk der Ashantij-
nen' (Ghana), Slavenkust, Benin, met alle verhalen van het moorddadig 
klimaat, de gruwelen van het heidendom, zoals de veemgerichten; en 
vooral over de er werkende zendingscorporaties met al hun blijde en 
droeve lotgevallen. Lange gedeelten van deze vertelstof zijn kennelijk 
ontleend aan of rechtstreeks overgenomen uit de betreffende zendings-
rapporten in diverse tijdschriften. 
Het Ilde deel richt zich geheel op Zuid-Afrika. Wij lezen nu over Van 
der Kemp in Bethelsdorp, het werk onder de Bosjesmannen, Koranna's, 
Griqua's, Namaqua's, Betchouanen, Xhosa's, Fingu's, Damara's, Zulu's, de 
bekering van Afrikaner, kortom de ganse scala van zendingsarbeid met 
velerlei achtergrond, die sinds 1800 was opgebloeid; alles thans in het 
Nederlands boeiend uitgestalde berichtgeving, vertaald uit Engelse, Fran-
se en Duitse zendingsbladen, die voor de Hollandse zendingsvrienden tot 
dusver buiten hun bereik was gebleven. 
In deel III wordt eerst een bezoek gebracht aan het zendingsfeest in 

14. In een noot wordt verwezen naar Robert Moffat als bron van dit verhaal betref-
fende Afrikaner. Zie diens Missionary labours and scenes in Southern Africa, London, 
1842,85w. 


