
land van Cham, en zeker over de christelijke zending aldaar. Zo verwel-
komt hij met vreugde dit boek van de uitnemende schrijfster, die nu een 
samenhangende geschiedenis biedt. Een schat van leerrijke en opvoed-
kundige wijsheid weet zij bovendien aan te bieden. Zij heeft haar doel 
bereikt: een voor oud en jong aantrekkelijk zendingsboek te publiceren, 
waar ook alle aanstaande zendelingen hun voordeel mee kunnen doen. 
Hoe komt Oom Karei nu bij óns over? Stijl, terminologie en beschou-
wingswijze ten aanzien van heidendom en heilsweg dragen wel zeer de 
geur met zich mee van het midden van de vorige eeuw, maar bieden 
juist daardoor een goede weerspiegeling van de devote sfeer, uitdruk-
kingswijze en theologische visie van het Réveil. De lezers van toen 
zullen zich aangetrokken gevoeld hebben door de wijze van presentatie 
van de zo uiteenlopende stof. Zelfs de kinderen klapten van blijdschap in 
de handen, telkens als Oom Karei een nieuw verhaal aankondigde, dat 
menigmaal vanwege.de droge en zakelijke opsomming van gegevens uit de 
zendingsbladen wel informatief maar niet zo boeiend geweest moet zijn 
voor de kleine luisteraars. Naar onze smaak is de toon te dierbaar, 
prekerig, moralistisch, en de stof onnodig overladen met vrome anekdo-
ten, in zoverre dus wat irritant, maar daarnaast ook vertederend door de 
liefde en bezieling, die van alle verhalen uitstraalt. Wij worden getroffen 
door de oprechte, grote toewijding van Ida Pierson aan de zaak van de 
zending, haar wijd gespreide belangstelling, en de getuigenisdrang die zij 
toonde in dit boek en in haar omgeving, b.v. bij de voorlezing van haar 
roman op de door haar georganiseerde zendingskrans. 
De drijfveer tot de zending was ten tijde van het Réveil de vurige wens 
om 'zielen tot bekeering te brengen', om 'levende hoop en blijdschap' te 
schenken aan hen die buiten Christus ellendig verloren zullen gaan. Het 
heidendom wordt getekend in de meest hartverscheurende termen. Daar 
heerst 'de zwartste afgoderij, het sterkste bijgeloof, het diepste bederf. 
De 'afstammelingen van Cham' zijn verslaafd aan dronkenschap en on-
tucht, zij plegen veelwijverij en kindermoord. Op hun gelaat ligt veelal 
'dierlijke stompheid'. Straks zullen zij als bekeerde christenen naast alle 
genoemde ondeugden ook hun 'luiheid en morsigheid' afleggen en, zoals 
hier en ginds al te aanschouwen valt, in reinheid en arbeidzaamheid ook 
de kentekenen der (westerse) beschaving gaan vertonen. 
De zendelingen zijn geloofshelden, die zware ontberingen en eenzaamheid 
in 'huilende woestenijen' met wild gedierte en menseneters rondom niet 
schuwen, en vaak hun geliefden door ziekte moeten zien wegkwijnen. 
Terecht acht Ida Pierson voor hen een 'veelzijdige ontwikkeling' nodig. 
Naast hen dienen 'inlandsche zendelingen' te worden opgekweekt, opdat 
Afrika vooral door de Afrikanen zelf zal worden bekeerd. Voorwaar, 
gezonde en vooruitziende ideeën. 
Tenslotte, ook nu weer treft ons het alles overwegend accent op Afrika. 
Een van de redenen waarom de Nederlandse zendingsarbeid in Indië 


