
over!'.20 

Nader uitsluitsel over de inhoud en strekking van De Groots plan geeft 
waarschijnlijk de brief die de doopsgezinde predikant van Utrecht, J. Hartog, 
op 15 juni 1864 aan hem schreef. Uit een schrijven van zijn vriend MA. 
Gooszen had Hartog vernomen dat De Groot met deze gesproken had over 
hun plan 'een nieuw tijdschrift op te rigten tot verdediging van het 
Christendom der Apostelen ... tegen de Moderne Theologie'. De oprichters 
(Hartog noemde ook E.H. Lasonder) hadden gemeend dat het nieuwe 
tijdschrift 'naast' Waarheid in Liefde kon bestaan, maar nu was het uit 
Gooszens brief duidelijk geworden 'dat gij daarover anders denkt en eene 
vereeniging van kracht zoudt verkiezen'. Het was daarover dat Hartog met 
De Groot van gedachten wilde wisselen. 'Het is duidelijk', zo liet hij weten, 
'dat wij jeugdigen van jaren ons niet op den voorgrond willen zetten, indien 
wij werden geroepen om met u zamen te werken.... Een Kirchentag intusschen 
komt ons minder goed voor. Wat zou dit geven? Misschien een uitlokking 
van verschilpunten, die er nog in overvloed zijn onder de verdedigers van 
het Surnaturel ...'. Bovendien voorzag Hartog dat een Kirchentag het plan 
voor een nieuw tijdschrift zou overlaten aan een commissie zonder mandaat 
en dan dreigde deze zaak weer op de lange baan geschoven te worden. 
Beter was het daarom rechtstreeks met een tijdschrift te starten. Hartog 
en zijn vrienden zouden zich daartoe 'gaarne ... onder u scharen, indien het 
goed door ons begrepen is, dat gij en uw mederedacteuren niet staat op 
het handhaven van het Groninger Tijdschrift als zoodanig*. Zijn ideaal was 
een tijdschrift 'waarvan prof. de Groot redacteur kan zijn en waarin prof. 
van Oosterzee een stuk kan plaatsen'. De laatstgenoemde had hem reeds 
'zoo wat half een stuk toegezegd. Van Oosterzee was volgens Hartog 'alles 
behalve confessioneel..., zoo min als prof. Doedes, die mij ook zijn sympathie 
te kennen gaf.21 

Uit de brief van Hartog, waaruit tevens iets naar voren komt van de 
geboortegeschiedenis van het in 1867 verschijnende Geloof en Vrijheid, kan 
afgeleid worden dat De Groot op de samenkomst van 18 juli een voorstel 
wilde doen voor een Nederlandse Kirchentag, waaruit dan een organisatie 
met een eigen anti-modern blad kon voortkomen. 

De door De Groot gewenste samenkomst ging om onbekende redenen niet 
door en de berucht geworden jaarvergadering van het NZG maakte wel 
duidelijk dat een evangelisch-liberale richting niet te organiseren viel. Het 

20. Archief Hofstede de Groot 4c. Van Doesburgh was een vriend van Hofstede de Groot; 
Pijzei, Janssonius, Francken en Van Koetsveld waren medewerkers van Waarheid in Liefde; 
Waarheid in Liefde 1863, I. Dat Heldring, ondanks zijn wending in de jaren zestig tot het 
standpunt van Groen, toch nog voor De Groot in aanmerking kwam, moge verwonderen. 
Zie echter een brief van De la Saussaye aan Heldring, 22-6-1864, waarin deze aan Heldring 
schreef dat diens Groninger sympathiën slechts ten halve weerklank bij hem vonden; bij: A. 
van der Hoeven, Otto Gerhard Heldring, Amsterdam 1942, 272 (het origineel ontbreekt in 
het Réveil Archief). 
21. Archief Hofstede de Groot 4a. 


