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'Kom nu nog over ...' 
De vergadering der Alliantie werd inderdaad verdaagd. Toen het comité 
van voorbereiding in het begin van 1867 aanstalten maakte om voor dat 
jaar de samenkomst te organiseren, kwam de zaak van Hofstede de Groot 
opnieuw ter sprake. De leden van het comité waren verdeeld over de vraag 
of men alsnog moest terugkomen op hetgeen met de Groninger hoogleraar 
gebeurd was. 
Naar buiten bleek de verdeeldheid voor het eerst uit een advertentie van 
de Amsterdamse predikant G.J. Vinke in de Haarlemmer Courant en de 
Kerkelijke Courant. In de op 8 maart gedateerde annonce antwoordde deze 
op een scherpe brochure, geschreven door een van De Groots leerlingen, 
die ook aan hem, als lid van het comité, gericht en gezonden was. Vinke 
deelde mee: 'Sedert en juist ten gevolge van het gebeurde met Prof. Dr. Hofstede 
de Groot, heeft de ondergeteekende opgehouden te zijn Lid van het bovengenoemd 
Comité'.53 

Veel uitvoeriger was in mei de reactie van Cohen Stuart in een tweede 
openbare brief aan Hofstede de Groot, door hem betiteld als 'Eene belijdenis 
en herstelling'. Het geweten van Stuart was gaan spreken. Op de in zijn 
eerste brochure beschreven feiten kwam hij niet terug, wel op de interpretatie 
daarvan. Hij beleed dat De Groot onrecht was aangedaan. Ergernis over 
De Groots stuk en misschien ook verkeerde liefde voor een zaak waarin 
hij reeds zoveel geïnvesteerd had, hadden hem ertoe gebracht de brief van 
5 april 1866 toch maar te ondertekenen. Maar nu erkende Stuart: 'Uw opstel 
... had ... ons geen middel mogen zijn, om uwe, eenmaal door ons ... 
goedgekeurde, medewerking te belemmeren'. Men had kunnen protesteren 
tegen het artikel, maar tot het instellen van een 'geloofsgericht' had men 
na de acceptatie van De Groot als spreker het recht verbeurd. Daarom had 
Stuart nu in het comité een conceptbrief ter tafel gelegd, waarin schuld beleden 
en de spreekbeurt alsnog aan De Groot opgedragen werd. De andere leden 
hadden deze brief echter niet goedgekeurd.54 

52. Van de brieven die Stuart en De Groot wisselden resteert - voor zover mij bekend - geen 
enkel origineel; de enige brief die resteert is die van Stuart aan CP. Hofstede de Groot van 
25-5-1866. CP. Hofstede de Groot had Stuart tot diens verwondering zijn rede over De 
Runderpest, Puimerend 1866, toegezonden. Stuart wilde hem bedanken, maar meende dat hij 
er niet omheen kon om nu ook over het gepasseerde in de Evangelische Alliantie te schrijven. 
Hij zag er tegen op Hofstede de Groot sr. weer te schrijven; het zou hem daarom 'zelfs welkom' 
zijn als jr. de inhoud van zijn brief aan sr. meedeelde; Archief Hofstede de Groot 16. 
53. Eene zeer ernstige vraag aan de Heeren O. Baron van Wassenaer Catwyck, Jonkh. van 
Loon, M. Cohen Stuart, Jkh. van Weede van Dijkveld, G J . Vinke, L. Tinholt, en F.H. Gagnebin, 
uitmakende het comité ..., betreffende twee beschuldigingen ingebragt tegen ... P. Hofstede 
de Groot, Groningen 1867. De schrijver, die volgens zijn zeggen tot de leerlingen van P. Hofstede 
de Groot behoorde, noemt de ongenoemde briefschrijver (zie boven, noot 42) 'trouw medewerker 
van De Heraut; a.w., 7, 9. Zie voor de advertentie: onder, noot 56. 
54. Openbare brief aan de Hoogleeraar P. Hofstede de Groot Eene belijdenis en herstelling, 
Rotterdam 1867, m.n. 5-9. De conceptbrief is in extenso opgenomen. 


