
in een historische-exegetische studie naar aanleiding van Jacobus 5:16 over de 
biecht kritisch uit over de andere methode van Oxford, het delen, dat bepaald 
niet overeenkwam met de biecht.61 

Overigens had dr. Kaajan achteraf geenszins spijt van het beleggen van de avond 
in Tïvoli. Met tal van Oxford-aanhangers had hij thuis gesprekken gevoerd. Het 
meest had hem het bezoek van een hervormde predikant getroffen, die onder 
tranen had verteld hoezeer zijn leven was veranderd en hoe hij door Oxford 
een ommekeer had doorgemaakt, waardoor hij zich veel meer een dienstknecht 
van zijn gemeente was gaan voelen. Kaajan betreurde het dat een dergelijk persoon 
niet de gelegenheid tot getuigen had gekregen.62 Dit was dan ook de grote 
fout van de organisatie van de 'predikantendag' van de Pinkstermanifestatie 
(op 10 mei) geweest, toen zelfs Van Rhijn van het buitenlandse team niet de 
gelegenheid kreeg te spreken, omdat hij de predikanten te veel naar de mond 
zou praten. In plaats daarvan nam men, zonder overleg met de Nederlandse 
organisatie, zelf de gehele leiding in handen. Toch stond de uitnodiging op naam 
van 31 hervormde, drie doopsgezinde en twee evangelisch-lutherse predikanten. 
Overigens werd deze bijeenkomst in Utrecht ook door gereformeerde predikanten 
bezocht. Door de gekozen opzet was een groot deel van de getuigenissen niet 
van geestelijken, maar van zakenmensen, onder wie de nodige buitenlanders.63 

Andere bijeenkomsten over en reacties op Oxford 
De Hervormde Gemeente te Utrecht vólde een les trekken uit het feit, dat er 
ook van de zijde van kerkmensen tijdens de Pinkstermeetings zoveel belangstelling 
voor de Oxford-beweging was getoond. Op 30 juni werd op verzoek van de 
kerkeraadscommissie voor kerkelijk leven in de Domkerk een samenkomst gehouden 
voor sympathisanten van Oxford om hen binnen de kerk te houden.64 Als gevolg 
daarvan werd op de j aarvergadering van de afdeling Utrecht van de Nederlandse 
Protestantenbond gevraagd of het niet wenselijk was ook in de Leeuwenberghkerk 
een soortgelijke bijeenkomst te organiseren, daar de Protestantenbond met Oxford 
gemeen had dat hij merendeels uit niet-kerkelijken bestond. Vooratter R.E. 
Wierenga, die geen zin had in een richtingendebat, beloofde het in overweging 

61. Credo, 2e jrg. no's 6-13 (11-25 november,2-30 december 1938). 
62. Utrechtschc Kerkbode, 51e jrg.nr.23 (5 juni 1937). 
63. Utrechtsch Nieuwsblad, 8 mei 1937. De Standaard, 11 mei 1937. De Nederlander, 12 mei 1937. 
De Loor, 117. 
64. Zie voor aankondigingen: Utrechtsch predikbeurtenblad, 50e jrg. nrs. 4, 5, 7 (22, 29 mei, 12 
juni 1937). Utrechtsch Dagblad, 16 juni 1937 (Avondblad). 


