te nemen.®

De belangstelling voor de hervormde samenkomst in de Domkerk was zo
overweldigend, dat honderden met een staanplaats genoegen moesten nemen.
Beerens, voorzitter van de kerkeraad, verklaarde dat de Hervormde Gemeente
met belangstelling het werk van de Oxford-meetings had gevolgd. Onder de
velen gemeenteleden, die deze hadden bijgewoond, waren ook de nodige
kerkeraadsleden. De kerk moest hier welwillend en dienend op reageren. De
duizenden die Oxford had gegrepen, zouden beseffen pas in het voorportaal
te zijn. De kerk moest hen verder op weg helpen door het eenmaal begonnen
bekeringsproces te voltooien; zij beschikte over andere, betere middelen om
hen Gods genade te leren kennen. Je kon God enkel als Vader hebben, wanneer
je de kerk als moeder had.

Vervolgens sprak ds. P. de Haas over ’de Grondslag van de kerk’ naar aanleiding
van 1 Cor. 3:11. Opmerkelijk is dat De Haas bij de bespreking van de hedendaagse
spanningen het door dr. A. Kuyper geintroduceerde onderscheid gebruikte tussen
de kerk als organisme en als instituut in een tijd dat Barth en Brunner dit juist
sterk aanvochten. Het was zeer gevaarlijk te zeggen, zoals Oxford deed, dat
de ware kerk zich buiten alle zichtbare kerken ontplooide. Dr. G.W. Oberman
nam ’de roep der kerk’ als thema. De kerk was door de veelheid van stemmen
voor de wereld onverstaanbaar geworden: de ene keer bleek zij het bolwerk
van bepaalde maatschappelijke groepen te zjn, de andere keer zweeg zij ten
onrechte. Meer durf en vertrouwen was nodig. De roepstem van Oxford was
daarentegen duidelijk doorgedrongen, ondanks de oppervlakkige getuigenissen
en de propaganda voor de verlossing van de mens door hemzelf in plaats van
door de overwinning in Jezus Christus. Ondanks zijn bezwaren toonde hij zich
in verschillende opzichten door de beweging gegrepen. Zijns inziens stonden
Oxford en de kerk niet tegenover elkaar; zij moesten gezamenlijk verder gaan
om de kerk in de wereld verstaanbaar te maken.® De genuanceerde toon van
deze bijeenkomst weerspiegelde de algemene stellingname van de Nederlandse
Hervormde Kerk, waarbinnen zowel voor voorstanders, sympathisanten als
tegenstanders plaats was.%’

Dr. Kaajan was op zich dankbaar voor deze bijeenkomst, maar verbaasde zich
erover dat predikanten als ds. B.C. Koolhaas niet het woord hadden gevoerd.®®
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