
degelijke catechisatie over het thema 'Afscheiding tot eenheid' geeft. De onzin 
die de auteurs debiteren over de Hervormde Kerk in de negentiende eeuw, laat 
ik maar passeren; het behoort nu eenmaal tot de mythologie van de uittocht, 
het diensthuis zo zwart mogelijk te maken. De lezer zal daarentegen worden 
getroffen door de niet afstandelijke, maar wel rustige toon waarmee de vrijmaking 
wordt beschreven. Openhartig wordt de houding van de beide partijen en van 
de pastor loei F. Tollenaar die zelf met de vrijmaking is meegegaan, weergegeven. 
Synodalen verdwijnen echter in deze historische schets na 1945 achter de horizon. 
Van de illustratie is veel werk gemaakt. Helaas is het bindwerk waardeloos. 
In Nieuwendam heeft men het bindprobleem aldus opgelost, dat men in een 
omslag acht geniete katernen los aanbiedt. De Gereformeerde Kerk is ontstaan 
uit een evangelisatiepost van de Christelijke Gereformeerde Kerk van Landsmeer, 
waar ds. J. Westerhuis de drijvende kracht achter de evangelisatie was. In Nieuwendam 
zelf was Jacob Jong kennelijk de gangmaker. Een foto van zijn imponerende 
kop is aljgedrukt. Deze eigengereide visser kon het na enige tijd in de Gereformeerde 
Kerk van Nieuwendam ook niet vinden; 'de kerkorde van Dordt en de geschriften 
van Calvijn zijn allemaal mensenwerk; de gemeente is mondig'. In 1892 besloten 
hij en enkele gelijkgezinden niet met de Vereeniging mee te gaan. Jammer genoeg 
laat het boekje ons over de verdere wederwaardigheden van Jong in het onzekere. 
Wel wordt de lezer uit-en-ter-na ingelicht over alle perikelen en pourparlers 
wat betreft de financiën, de bouw van kerk, pastorie, kosterij en wat niet al. 
Hoe Nieuwendam in 1974 als wijkgemeente opgegaan is in de Gereformeerde 
Kerk van Amsterdam-Noord wordt eveneens gedetailleerd beschreven. 
Het boekje dat de honderdjarige Gereformeerde Kerk van Noordeloos heeft 
uitgegeven, heeft wel een stevig kaftje verlucht met allerlei symbolische voorstellingen, 
maar de vier hoofdstukken zijn bepaald losjes bij elkaar gezet. De voorbe-
reidingscommissie noemt het boekje zelf 'het werk van een bonte verzameling 
auteurs', 'zeker niet compleet, laat staan evenwichtig'. Voor een eerste kennismaking 
met deze kerk, haar verleden en haar tegenwoordig reilen en zeilen is het desondanks 
een aantrekkelijk geheel geworden. 

Het kleinste geschrift van het viertal, met de langste titel, dat over de Bussumse 
Spieghelkerk, is het meest een samenhangend geheel geworden. Van de Poll 
verstaat de kunst van schrijven. We worden niet bedolven onder feitjes en cijfertjes, 
maar krijgen een goed verhaal, waarin behalve naar het stijlvolle kerkgebouw 
(architect: Theo Rueter) met het fraaie Verschueren-orgel de aandacht vooral 
uitgaat naar de figuur van Suzanna Maria van Woensel Kooij, die destijds in 
deze confessionele gemeente de stoot tot de oprichting van een evangelisatie 
van ethische signatuur heeft gegeven en er zelf jarenlang als evangeliste heeft 


