
De paus, onder wiens verantwoordelijkheid deze woorden waren neergeschreven, 
was Leo XIII. Tijdens zijn pontificaat, dat duurde van 20 februari 1878 tot 20 
j uli 1903, heeft hij zich geprofileerd als een kerkleider, 'die geloof en wetenschap, 
kerk en cultuur, pausdom en diplomatieke wereld, na enige tijd ook christendom 
en arbeiderswereld met elkaar zou trachten te verzoenen'.10 Mede ter realisatie 
van laatstgenoemd streven vaardigde hij Rerum Novarum uit, waarin hij een 
oplossing wilde aanreiken voor het arbeidersvraagstuk, voor hem de kern van 
de sociale kwestie. De encycliek bevat geen uitvoerige en systematische descriptieve 
analyse van die kwestie. De paus beperkt zich tot een afbakening van de rechten 
en de plichten, 'waardoor de onderlinge verhouding van bezittenden en proletariërs, 
van hen, die kapitaal verschaffen, en hen, die arbeid praesteren, moet beheerst 
worden'. In het verdere vervolg tracht hij de taken van de verschillende 
belanghebbenden ten behoeve van wat hij een goed geordende inrichting van 
de samenleving beschouwt, te omschrijven. Maar ook hier blijft de rationele 
argumentatie zwak. 
Vanwege het ontbreken van zo'n grondige, rationele analyse verliest de encycliek, 
juist als bijdrage aan het openbare debat over de juiste inrichting van de samenleving, 
aan overtuigingskracht.11 Dit was des te problematischer, omdat anderen, liberalen 
en socialisten, in dat debat inmiddels hun positie hadden ingenomen. Maar anderzijds 
beschikten de katholieke voormannen van nu af aan tenminste over een stellingname 
van het hoogste gezag van hun kerk. De relevantie ervan regardeerde dan ook 
vooral de eigen achterban. Die moest worden gemobiliseerd, met name tegen 
de verleidingen van het socialisme. De doelstellingen van dat socialisme stonden 
haaks op het concept, dat Leo XIII als het enig legitieme beschouwde. 
Rerum Novarum is een van de in totaal 38 encyclieken die Leo XIII heeft 
uitgevaardigd. In meer of mindere mate leggen ze alle getuigenis af van het neo-
thomistische wereldbeeld, dat deze paus tot uitgangspunt van zijn beleid heeft 
gemaakt. Het scherpst werd dit concept verwoord in de e,acycMek Aetemipatris 
over het herstel van de christelijke wijsbegeerte naar de geest van de H. Thomas 
van Aquino van 4 augustus 1879. 

De leerstellige uiteenzettingen van Thomas over de ware aard van 
de vrijheid, die in onze tijd in bandeloosheid verloopt, over den 
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