
'geregenereerde rede', die hoe langer hoe meer de leidsvrouw wordt bij de 
uitlegging van de Schrift. 
Gevaarlijk was deze weg, zo meende Janssen, omdat de levende waarheid 
gevaar liep om tot abstracte formules te worden herleid. 'Omdat het 'zuiver 
in de leer' dan hoe langer hoe meer de onfeilbare toetssteen der zaligheid 
worden zal, zonder dat er met denzelfden nadruk op eene waarachtige vernieu-
wing des harten en een totale ommekeer des levens zal worden aangedrongen. 
Wij gelooven zelfs dat onze hedendaagsche Geref. Theologie op eene meer dan 
bedenkelijke wijze naar de diepten der scholastische wateren aftrekt, tot groote 
schade voor het geestelijke leven der gemeente. D e machtige wijsgeerig aange-
legde geest van Dr. Kuyper is aan dit alles niet vreemd.'49 

D e theologie werd geleid op de paden van het speculatieve denken. En daarte-
gen tekende H. Janssen, wel uit naam van alle christelijke gereformeerden 
protest aan. 

Maar dit deed hem de ogen niet sluiten voor het feit, dat de eenheid der 
gereformeerden bevorderd diende te worden. Hij schreef, dat het meer dan 
ooit tijd was om elkaar te zoeken. Daarbij bedoelde hij met name degenen die 
in de Gereformeerde Kerken als A-broeders de beginselen van de Afscheiding 
trachtten te bewaren. 'Kerkrechtelijk zijn wij gescheiden, maar in den wortel 
voel ik mij, en zeer velen met mij, één met allen, die in de Geref. Kerken voor 
datzelfde beginsel strijden en het niet kunnen en willen loslaten.'50 Toen 
P.J.M. de Bruin hem daarop ia De Wekker openlijk aanmaande tot waakzaam-
heid51 antwoordde Janssen: 'Ik geloof met u, dat er veel gewaakt, maar dat 
nog veel meer moet gebeden worden'. 

D e besluiten van 1905 versterkten het besef, dat het geestelijke leven van de 
gemeente door de beschouwingen van Kuyper in gevaar kwam. Zij vormden 
een bevestiging, dat de keus om in 1892 niet mee te gaan, een goede was 
geweest. Maar zij deden ook het verlangen herleven naar een werkelijke 
kerkelijke eenheid met allen die zich geestelijk verbonden wisten. Ook dat was 
een aspect van de spiritualiteit van degenen die de stap van de meerderheid 
in 1892 niet meemaakten. Op die grond schreef H. Janssen als zijn overtuiging, 
'dat het meer dan ooit tijd is, dat die allen elkander zoeken'.52 

Hij bedoelde met 'die allen' degenen die met hem het gevaar zagen van het 
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