
intellectualisme, dat een bedreiging vormde voor de ware vroomheid. De 
voortgang van de geschiedenis né 1905 heeft zowel binnen de Gereformeerde 
Kerken als binnen de Christelijke Gereformeerde Kerk aan de ontwikkeling 
der dingen een geheel ander verloop gegeven. Maar de stem van H. Janssen 
werd niet tot zwijgen gebracht. Zij werd van tijd tot tijd vernomen, mede als 
uitdrukking van een spiritualiteit, die bij de eenvoud van de Schrift wil leven 
in waarachtig geloof samen met allen, die in de bijbel de stem vernamen van 
de grote Herder der schapen, de Koning van de kerk. 


